Liturgie De Voorhof, Woudenberg
Zondag 20 augustus, 10.00 uur

Stilte
Welkom, stil gebed en drempelgebed (door ouderling van dienst)
Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2 - ‘De hemel roemt de Heer’
Bemoediging en groet
Inleiding
Kyrie-gebed
Loflied: 221 - ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed
Kindermoment
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar”
Schriftlezing: Ezechiél 2: 1-7
Lied: 806: 1 = ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
Schriftlezing: Marcus 6: 1-6
Lied: 806: 2 en 3
Overweging
Lied: 419 - ‘Wonen overal’
Kinderen keren terug
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: 909: 1 en 3 2 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’
Zegen
Beantwoord met gezongen ‘amen’



