
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
 
 
Uit de gemeente: 
 -  
 
Voedselbank Januari 2024:  
Allereerst hartelijk dank voor weer een jaar 'trouwe dienst‘ aan de voedselbank. Gewel-
dig, maar helaas is ook komend jaar uw bijdrage nog steeds hard nodig. U heeft het moge-
lijk wel in de krant gelezen; aangezien supermarkten meer economisch en zorgvuldiger 
zijn gaan functioneren met hun inkopen worden voor de voedselbank overblijvende pro-
ducten aanzienlijk schaarser. Dus is onze ondersteuning van nóg groter belang. We begin-
nen het jaar met koffie om het jaar 2024 maar rustig op ons af te laten komen. Koffie, 
poeder, bonen of oploskoffie. Van harte aanbevolen en bij deze wederom dank voor uw 
ondersteuning in 2024. 
 
 
 
Weer samen aan tafel: 
Op vrijdag 9 februari hopen we weer een Samen aan Tafel te hebben in de compleet gere-
noveerde Voorhof. U kunt zich vanaf a.s. zondag (voor en na de dienst) weer inschrijven 
in de hal van de kerk. Een telefoontje naar Jan van Bentum kan ook (06-12265324). 
We hopen dat u er de 9e weer bij bent en zullen dan een heerlijk gerecht tot u serveren. 
Namens alle vrijwilligers,  
Jan van Bentum, Tineke Druiff en Elizabeth Kooistra 
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Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur    Jubileumdienst     
Voorgangers                 : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Sierd Smit 
Diakenen                : Coby de Lange, collectant Anneke Boeve 
Organist                : Jaap van Dijk 
Lector       : Sietske Fukkink en Margaretha Kooistra 
Kindernevendienst                : Jantine Sonnenberg, Géliene Boshuizen 

Koster                         : Ad Kleinveld 
Gastvrouw     : Gerda Holl, Louise en Sophie Wijnberg 

Liturgische bloemschikking : Henneke Loosman 

Techniek : Ab van den Pol, Meino Wijnberg, André van Dijk, Martin Standaart 
 Muziek : Nicoline Bouwmeester en Petra Meeuwse, Trees Meijer, Werner van 
der Burgh, Arieëne Koelewijn, Jannette Maijen en Dorith Streef 
Solisten : Hilde van de Berk, Angelique Martina, Erna Veldhuizen, Kistin van 
der Hoef, Ton Kaljee, Fred Slaghekke 
 
Zingen: 
Zie binnenkant van deze zondagsbrief 

 
 
Bij deze dienst:  Thema: ‘Heer, hoe heerlijk is uw NAAM…!!!’ 
Vandaag vieren we mijn 25-jarig ambtsjubileum (ds. Marten-Jan). Ik ben enorm dankbaar voor 
de afgelopen vijfentwintig jaar. Jaren waarin er ontzettend veel is gebeurd aan, mooie, bijzon-
dere, hoopvolle, zorgelijke en ook trieste zaken/situaties. In al die jaren heb ik door alles heen 
mogen ervaren hoe heerlijk Gods naam is én dat we mogen leven uit de hoop die Hij in het 
vooruitzicht stelt. Ik hoop dat dat vanmorgen ook door zal klinken in de liederen, (bijbel)
teksten en de overdenking. We lezen o.a. Psalm 8. In de eerste en laatste zin vinden we de be-
langrijkste gedachte van deze psalm: Gods macht en zijn heerlijkheid strekt zich uit over de 
hele aarde. De psalm gaat over de macht en heerlijkheid van God, maar ook over plaats die 
mensen (van God) hebben gekregen in de schepping. En niet onbelangrijk; God gebruikt de 
stem van kinderen om zijn vijanden (van de schepping) te verslaan. Jezus citeert dit vers in 
Mattheüs 21:16, wanneer kinderen in de tempel voor Hem zingen. God doet grote dingen door 
kleine mensen zonder macht. De komst van Jezus als kwetsbare baby is daar het mooiste voor-
beeld van. Wij hebben de aarde gekregen om haar te bewerken (dienen) en te bewaren (er over 
waken) (Gen 2:15). En vooral dat laatste is een grote verantwoordelijkheid!! 
In Marcus 1: 21-28 horen we dat Jezus in de synagoge van Kafarnaüm spreekt. In de joodse 
traditie is het gebruikelijk dat rabbi’s niet zomaar vertellen wat ze vinden, maar dat ze uitleg-
gen hoe ze aan die kennis komen. Vaak verwijzen ze dan naar een gezaghebbende rabbi uit het 
verleden: ‘Rabbi die-en-die heeft gezegd…’ Het is te vergelijken met een wetenschapper, die 
in voetnoten verantwoordt waar hij zijn uitspraken op baseert. Dat doet Jezus niet. Hij preekt 
zogezegd zonder voetnoten. Hij spreekt op eigen (Gods) gezag! En dan ineens is er die won-
derlijke situatie met een man die bezeten was door een ‘onreine geest’. ‘Ben je gekomen om 
ons te vernietigen?’, vraagt de man. Of eigenlijk zijn het de stemmen ín hem die dat vragen. 
Die stemmen die een mens van zichzelf vervreemden, de krachten die mensen kapot maken… 
die voelen dat ze geen toekomst hebben als Jezus in de buurt komt. Het gebeurt vaker in het 
evangelie dat juist de demonen of kwade geesten doorhebben wie Jezus is.  
Hoe zit dat met ons? Welke stemmen spelen er in ons leven? Zijn er ‘kwade machten’ die ons 
leven (zo nu en dan) beheersen. Wat verstaan wij onder bewerken en waken? Waar zien wij 
Gods glorie, zijn heerlijkheid en zijn toekomst vol van hoop? 
Het zijn zomaar wat vragen waar ik even bij stil wil staan. 
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                       28 januari 2024 
        Vierde Zondag na Epifanie   



Collecte: 
1e Collecte: Protestantse Kerk - Jonge generaties - Interactief bijbelspel voor jongeren 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie 
van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Hon-
derden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in ver-
binding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal 
thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de 
slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk: waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming 
& Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden 
dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Jeugd. De Voorhof. Toekomst? 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Een gezegde dat regelmatig gebruikt wordt omdat het 
klopt. Met jeugd ‘klopt’ een organisatie en is er levendigheid. Dat geldt ook voor onze kerkge-
meenschap. En gelukkig zijn er activiteiten voor de jongere leden van onze kerk en de niet-leden 
die ook weleens meedoen. Zo hebben we bijvoorbeeld kindernevendienst, zijn er tienerdiensten, 
en is er meet&eat. We zijn daar heel blij mee, en de opsomming is gelukkig ook niet helemaal 
compleet. Maar toch ontbreekt er wel iets. En daar wordt nu aandacht voor gevraagd. 
·Voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar zijn heel leuke, aansprekende en verrassende activiteiten ont-
wikkeld. Aan ideeën is geen gebrek. Wel aan mensen die deze groep kan en wil begeleiden.  
Die vrijwilligers worden dringend gezocht! Wie iets zou willen betekenen is van harte welkom. 
En dat kan ook door zo af ten toe een rol te spelen. Met een groepje komen we dan ook tot conti-
nuïteit. 
· Al een paar jaar hebben we geen jeugdouderling, ondanks veel zoeken. Een oplossing daarvoor 
kan zijn om een coördinator (m/v/..) te hebben. Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad 
maar ontwikkelt samen met anderen activiteiten, houdt een vinger aan de pols, stemt een en an-
der op elkaar af, houdt een planning bij. Het is een taak die nog moet groeien maar het hoe daar-
van kan bepaald worden. Deze coördinator werkt samen met een enthousiaste taakgroep Jop en 
de predikant. En ook deze taak hoeft niet meteen voor vier jaar ‘aangenomen’ te worden, een 
jaar is in eerste instantie al meegenomen. 
Wie hierover wil nadenken kan contact opnemen met ondergetekende. Omdat ik niet altijd thuis 
ben kun jij/kunt u mij het beste appen (0614563974) of mailen (sierd.smit@pkndevoorhof.nl), ik 
breng jou/u dan on contact met de juiste personen. Het is niet onbescheiden om als eerste schaap 
over de dam te komen, aan de andere kant van die dam wachten veel enthousiaste jonge mensen 
op u/jou. Met veel vrijwilligers is de afgelopen maanden hard en enthousiast gewerkt aan ons 
kerkgebouw, iets waar we dankbaar voor zijn! Hopelijk ervaren we dat er ook een steentje wordt 
bijgedragen aan het jeugdwerk. 
Sierd Smit voorzitter kerkenraad 

Groeien naar elkaar: misschien bellen we aan 
Door de kerkenraad is een werkgroep “Groeien naar elkaar“ ingesteld. Hierover bent u via de 
Schakel geïnformeerd. Doel van de werkgroep is om activiteiten te benoemen die een bijdrage 
leveren aan meer geloofsverbinding en betrokkenheid op elkaar. 
Om gerichte activiteiten te benoemen wil de werkgroep een goed beeld krijgen van onze kerke-
lijke gemeente. Inmiddels zijn de deelnemers van de laatste gemeenteavond, de vrijwilligers-
avond en diverse andere actieve groepen benaderd met een aantal stellingen en leverde dat goede 
respons op. De uitkomsten van dit "onderzoek" moet een indicatie geven wat er leeft bij de ge-
meenteleden.  Om dat beeld aan te vullen overhandigen twee leden van de werkgroep (Henk 
Boom en Sierd Smit) een vragenlijst en gaan zij vervolgens desgewenst in gesprek met een aan-
tal  willekeurig geselecteerde gemeenteleden. Het kan dus zijn dat een van ons bij u aanbelt,  dat 
heeft dan met deze activiteit te maken. We zullen in bedoeld gesprek alleen maar informatie ha-
len, waar nodig en mogelijk misschien geven. Maar de gesprekken zullen geen verkapte poging 
zijn om iemand over te halen iets te doen voor onze kerkelijke gemeente. Hopelijk ontvangen we 
veel respons en vinden we genoeg contacten. Alvast dank daarvoor! 
Henk Boom en Sierd Smit 
 
Kunnen en willen we zonder een liturgisch bloemstuk? 
Op vaste momenten, bijvoorbeeld in de 40-dagen tijd, kerkelijke feestdagen en andere belangrij-
ke momenten in onze kerkelijke gemeente zoals een jubileum van een predikant, staat op de li-
turgische tafel een bloemstuk dat iets verbeeldt van wat die (zon)dag centraal staat in de lezingen 
en de tijd van het jaar. De betekenis wordt uitgelegd en er wordt een passend gedicht gelezen. 
Daarmee heeft het een zichtbare betekenis in de kerkdienst. We waren heel blij dat Henneke 
Loosman na hun verhuizing dit nog een poos heeft gedaan, de laatste maanden samen met Hetty 
Feenstra die dit van haar zou overnemen. Zij was en is erg enthousiast om de taak van Henneke 
over te nemen, maar helaas maakt haar gezondheid het op dit moment niet mogelijk. In de eerste 
plaats jammer voor haar, maar dat is het ook voor ons. Daarom de vraag: wie wil deze mooie 
taak overnemen? Het zou mooi zijn als meerdere gemeenteleden deze taak op zich zouden willen 
nemen zodat er spreiding komt in wie het wanneer doet. Henneke wil nog wel tips geven, en op 
de site van de PKN staan ook suggesties voor het maken van een liturgisch bloemstuk. Reacties 
kunnen gericht worden aan: henneke@loosman.com 
 
 
Zingen: 
Voor de dienst muziek:  Opwekking 765 (Combo) 
     Opwekking 815 (Combo) 
Lied ter bezinning    Opwekking 854  
Aanvangslied    : Psalm 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 
Kyriegebed met    : Lied 139d  
Gloria     : Lied 357: 1, 3 en 4 (Evangelische liedbundel) 
Kinderen in het midden   : Kinderlied ‘Ga je mee, zeg niet nee’ 
Schriftlezing     : Psalm 8  
Zingen     : Lied 823: 1 en 2 
Schriftlezing     : Marcus 1: 21 – 28  
Zingen     : ‘Een toekomst vol van hoop’  
Zingen     : Opwekking 733 
Dankgebed en voorbede met  : Lied 1006 ‘Onze Vader’  
Slotlied en Zegen    : Irish Blessing  

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


