
 

 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Het middengedeelte van een kerkgebouw wordt ‘het schip’ genoemd. 
En ook daarom wordt er gesproken van het schip der kerk als beeld van een geloofsge-
meenschap. Er voor zorgen dat een schip de wind in de zeilen houdt is een hele opgave, 
zeker met de wereldse invloeden van buitenaf. Het besturen van een schip is dan ook een 
verantwoordelijke taak. waarbij ieder een plaats heeft, passend bij zijn vaardigheden. Sa-
menwerken is daarbij essentieel om de juiste koers vast te kunnen houden. En iedereen zal 
een oogje in het zeil moeten houden om de kostbare lading veilig aan land te brengen. 
Varen onder de vlag van de Eeuwige is vertrouwen op zijn leiding; Hij houdt het reilen en 
zeilen in de gaten. Zowel bij windstil weer als bij regen en storm. Schikking en symbo-
liek· Varen onder het uitspansel van geloof-hoop-en-liefde.· De mast van rode Cornus-
takken is een beeld van kracht.· De aanwezigheid en de liefde van de Drie-enige wordt 
gevormd door drie rode Rozen.· Het zeil is gevormd door Klimop, beeld van Zijn eeuwi-
ge trouw.· Een Lelie, zoals Jezus, aan het roer.· Samen, als gemeente, vrucht dragen is tot 
uiting gebracht in de trosjes kleine bloemetjes.· Het moderamen (bestuur) wordt weerge-
geven door rode Anthurium , omhoogkijkend naar Zijn vlag waaronder gevaren mag wor-
den. 
 
Uit de gemeente: 
 - Mevr.  Ammy de Waard ( Kersentuin 74) is weer thuis uit het ziekenhuis.  
 
Moeilijke teksten: Op dinsdag 16 januari bespreken we weer een moeilijke teksten. Deze 
leer: het boek Esther. Wat is dit voor boek en wie is Esther. Welke rol speelt het boek in de 
bijbel? We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 

 
Krabbeldienst zondag 21 januari:  Het thema : ‘Ga je mee ontdekken…’. We gaan naar 
liedjes luisteren en we gaan er zelf ook een paar zingen. Er is een Bijbelverhaal en een 
leuke verwerking. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken 
en is er wat lekkers. Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan met Mar-
ten-Jan (06-52684452). We hopen je op de 21 januari weer te zien. De Krabbeldienst be-
gint om 16.00u en is in De Voorhof. En neem gerust je zusje, broertje, vriendje, vriendin-
netje mee. Maar ook ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom. 
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Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof     
  10.00 uur        

Voorganger                  : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                      : Kees Haalboom 

Diakenen                 : Herman Engel, collectant Kees van Wolfswinkel 
Organist                 : Berend van Surksum 
Lector        : Annemiek van der Wansem 

Kindernevendienst                           : Jantine Sonnenberg 
Koster, Gastheer/vrouw         : Bert van Ravenhorst, Gerda Holl 

Beeld,  Beamer    : Matthijs van der Haven, Elizabeth Kooistra 
Geluid             : Jozef Jan Vonhof 
 Zingen: 
Intochtslied                          : Lied 24: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische liedbundel) 
 Kyrie                                   : Lied 527: 1, 2 en 3 
 Gloria                                  : Lied 518: 1 en 6 
 Kinderen in het midden       : Wij gaan voor even uit elkaar 
Lezing                                   : Richteren 6: 14-17 & 37-40 
               : Lied 1003: 1 en 4 
Lezing               : Johannes 2:1-11     
                         : Lied 793:1,3 

       : Lied 316 
    Gedachtenis               :  Lied: 513: 1, 2, 3 en 4 
     Slotlied      : Lied 838:1,2,3  
 
Bij deze dienst: 
 Vandaag zijn we weer terug in De Voorhof. De eerste kerkdienst nadat we een paar maande te 
gast waren in de Catharina kerk. We gaan verder met onze lezingen uit het boek Rechters en 
het evangelie van Johannes. In beide verhalen speelt ‘een teken’ een cruciale rol. 
Nadat Debora en Barak een einde hebben gemaakt aan de overheersing van de Kanaänitische 
koning Jabin heeft het land veertig jaar rust (Rechters 5:31). Het verhaal van Gideon begint 
daarna, in een tijd waarin Israël wordt bezet door Midjan, een volk dat met harde hand regeert 
over Israël (6:1,4-5). Elk jaar komen Midjanieten samen met andere volken het land van de 
Israëlieten plunderen. De Israëlieten proberen hun voedsel op allerlei plekken te verstoppen, 
maar het helpt niet. Ze komen in grote armoede terecht. Daarom roepen ze God weer om hulp. 
God stuurt dan eerst een profeet waarvan we niet weten hoe hij heet of waar hij vandaan komt 
(Rechters 6:7-8). Deze profeet brengt de oorzaak van alle ellende aan het licht: dat Israël niet 
de ware God vereert, maar de afgoden van het land Kanaän (Rechters 6:10). Na het optreden 
van deze profeet komen we bij dan bij Gideon terecht. Terwijl Gideon graankorrels uit het 
koren aan het slaan is, krijgt hij bezoek van een engel. Die spreekt hem aan met: ‘Jij bent een 
dappere man. De Heer zal je helpen’ (Rechters 6:12). Gideon krijgt de opdracht van God om 
Israël te bevrijden van de Midjanieten. Gideon kan dit bijna niet geloven: moet hij Israël gaan 
bevrijden? Hij is de jongste van het gezin, komt uit een onbelangrijke stam en is ook nog eens 
bang aangelegd. Hij vraagt daarom om een teken: hij wil dat God een offer van hem aanneemt. 
God doet dit en Gideon is gerustgesteld. Maar voordat Gideon het land kan bevrijden, moet 
eerst de oorzaak van het probleem aangepakt worden. God geeft Gideon dus de opdracht om 
eerst het huis van zijn vader te reinigen van afgoderij en een brandoffer te brengen. Daarna is 
het zover: Gideon verzamelt zijn leger om het op te nemen tegen de vijand. Met de bemoedi-
ging van God zou je denken dat hij er nu klaar voor is. Maar nee: Gideon wil nog twee keer 
een teken van God, en God geeft hem twee tekens. Ook in het verhaal van de bruiloft te Kana 
(Johannes 2: 1-11) speelt het ‘teken’ een belangrijke rol.  
Wat is de essentie van deze tekenen, waar verwijzen ze naar én wat (kunnen ze) betekenen ze 
voor ons vandaag…? 
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                       14 januari 2024 
     Tweede zondag na Epifanie     



1e Collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat - Nederland - Samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks 
aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd 
door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het 
inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Ac-
tie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen 
dat ze daarin terechtkomen. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratie-
ve kosten vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mo-
gelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden 
dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Vandaag vragen wij uw handtekening voor 
de zaterdagmoeders in Istanbul, Turkije. In Turkije komen familieleden van verdwenen mensen-
rechtenactivisten jaar in jaar uit elke zaterdag bijeen voor een vreedzame demonstratie. In de 
jaren 80 en 90 arresteerde de politie hun dierbaren, waarna ze nooit meer werden teruggezien. 
Door buitenproportioneel politiegeweld en onterechte arrestaties maken de In autoriteiten het de 
zogenaamde ‘Zaterdagmoeders’ onmogelijk om hun demonstratierecht uit te oefenen. 28 jaar 
geleden begonnen de Zaterdagmoeders met hun demonstraties op een plein in Istanbul. Na een 
demonstratiepauze keren ze sinds april 2023 elke zaterdag onvermoeibaar terug. De aanpak van 
de politie en autoriteiten komt volgens mensenrechtenorganisaties neer op marteling. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. De grote schrijfactie Write for Rights van decem-
ber 2023 was weer een groot succes. Er zijn 457 brieven geschreven en 366 kaarten verstuurd. 
Hartelijk dank voor uw deelname! Amnestywerkgroep Woudenberg 
 
Actie Kerkbalans: 
Deze zondag, 14 januari is het zover. We komen weer vertrouwd voor onze kerkdienst naar De 
Voorhof om 10 uur. Wat is er hard gewerkt! Wat zijn we dankbaar dat de verbouwing goed is 
verlopen en dat we te gast mochten zijn in de H. Catharinakerk. Ons kerkgebouw is gasloos op-
geleverd. Gas-vrij maar vooral ook Gastvrij verwelkomen wij een ieder weer op de Nico Berg-
steijnweg 139. Dit is ook gelijk de start en thema van de actie Kerkbalans 2024. We hopen ook 
in 2024 weer een beroep op u te kunnen doen om bij te dragen aan onze kerkgemeenschap.  
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Denkt u ook eens na over het geven van een periodieke 
gift. Hiervoor hebben wij het formulier voor u beschikbaar. Een periodieke gift is altijd aftrek-
baar voor de Inkomstenbelasting ongeacht uw inkomensdrempel! Voor meer informatie kunt u 
altijd bij ons terecht. 
 
 
 
 
 
Als laatste vragen 
wij aandacht voor als u komende tijd met de auto naar De Voorhof komt. De gemeente Wouden-
berg heeft nog eens gewezen op de regels voor het parkeren. Als u vanaf de Stationsweg komt 
mag u niet parkeren aan de linkerkant van de Nico Bergsteijnweg. Ook niet in bochten parkeren 
ten behoeve van veiligheid zoals de bocht met de Laan van Blotenburg.   
Fijn als u hier rekening mee houd! 
We hopen komende periode te gaan genieten van onze vernieuwde vertrouwde plek. 
Hartelijke groet, namens het College voor Kerkrentmeesters,    Elly Kramer, penningmeester 

Voedselbank Januari 2024: Allereerst hartelijk dank voor weer een jaar 'trouwe dienst‘ aan de 
voedselbank. Geweldig, maar helaas is ook komend jaar uw bijdrage nog steeds hard nodig. U 
heeft het mogelijk wel in de krant gelezen; aangezien supermarkten meer economisch en zorg-
vuldiger zijn gaan functioneren met hun inkopen worden voor de voedselbank overblijvende 
producten aanzienlijk schaarser. Dus is onze ondersteuning van nóg groter belang. We beginnen 
het jaar met koffie om het jaar 2024 maar rustig op ons af te laten komen. Koffie, poeder, bonen 
of oploskoffie. Van harte aanbevolen en bij deze wederom dank voor uw ondersteuning in 2024 
 
Weer samen aan tafel: In verband met de afronding van de renovatie en alle drukte rondom 
schoonmaken en herinrichting van De Voorhof hebben we besloten om Samen aan Tafel 
in januari niet door te laten gaan. We vinden het heel jammer dat we dit besluit hebben moeten 
nemen. Maar voor nu was het wel de beste keuze. We hopen op uw begrip. Op vrijdag 9 februari 
hopen we weer een Samen aan Tafel te hebben in de gerenoveerde Voorhof en wij zullen dan 
weer een heerlijk gerecht tot u serveren.  
Namens alle vrijwilligers, Jan van Bentum, Tineke Druiff en Elizabeth Kooistra 
 
Jeugd. De Voorhof. Toekomst? 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Een gezegde dat regelmatig gebruikt wordt omdat het 
klopt. Met jeugd ‘klopt’ een organisatie en is er levendigheid. Dat geldt ook voor onze kerkge-
meenschap. En gelukkig zijn er activiteiten voor de jongere leden van onze kerk en de niet-leden 
die ook weleens meedoen. Zo hebben we bijvoorbeeld kindernevendienst, zijn er tienerdiensten, 
en is er meet&eat. We zijn daar heel blij mee, en de opsomming is gelukkig ook niet helemaal 
compleet. Maar toch ontbreekt er wel iets. En daar wordt nu aandacht voor gevraagd. 
· Voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar zijn heel leuke, aansprekende en verrassende activiteiten ont-
wikkeld. Aan ideeën is geen gebrek. Wel aan mensen die deze groep kan en wil begeleiden.  
Die vrijwilligers worden dringend gezocht! Wie iets zou willen betekenen is van harte welkom. 
En dat kan ook door zo af ten toe een rol te spelen. Met een groepje komen we dan ook tot conti-
nuïteit. 
· Al een paar jaar hebben we geen jeugdouderling, ondanks veel zoeken. Een oplossing daarvoor 
kan zijn om een coördinator (m/v/..) te hebben. Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad 
maar ontwikkelt samen met anderen activiteiten, houdt een vinger aan de pols, stemt een en an-
der op elkaar af, houdt een planning bij. Het is een taak die nog moet groeien maar het hoe daar-
van kan bepaald worden. Deze coördinator werkt samen met een enthousiaste taakgroep Jop en 
de predikant. En ook deze taak hoeft niet meteen voor vier jaar ‘aangenomen’ te worden, een 
jaar is in eerste instantie al meegenomen. 
Wie hierover wil nadenken kan contact opnemen met ondergetekende. Omdat ik niet altijd thuis 
ben kun jij/kunt u mij het beste appen (0614563974) of mailen (sierd.smit@pkndevoorhof.nl), ik 
breng jou/u dan on contact met de juiste personen. Het is niet onbescheiden om als eerste schaap 
over de dam te komen, aan de andere kant van die dam wachten veel enthousiaste jonge mensen 
op u/jou. Met veel vrijwilligers is de afgelopen maanden hard en enthousiast gewerkt aan ons 
kerkgebouw, iets waar we dankbaar voor zijn! Hopelijk ervaren we dat er ook een steentje wordt 
bijgedragen aan het jeugdwerk. 
Sierd Smit voorzitter kerkenraad 
 
P.S.. De ringleiding in de kerkzaal werkt nog niet. Er wordt aan gewerkt. 
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