
 

 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
-  
 
 
Uit de gemeente: 
- Mevr. Veenhof-Mulder (Stationsweg West 4) is weer thuis vanuit het verpleeghuis om 
verder te herstellen. 
 - Mevr.  Amy de Waard, Kersentuin 74, is opgenomen in het MeanderMC, Maatweg 3. 
3813TZ, Amersfoort 
 
 

Krabbeldienst zondag 21 januari: 
Op zondag 21 januari is er weer een Krabbeldienst. Het thema is deze keer: ‘Ga je mee 
ontdekken…’. We gaan naar liedjes luisteren en we gaan er zelf ook een paar zingen. Er 
is een Bijbelverhaal en een leuke verwerking. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan 
we nog gezellig iets drinken en is er wat lekkers. Heb je nog vragen over de Krabbeldien-
sten bel of app dan even met Marten-Jan (06-52684452).  
We hopen je op de 21 januari weer te zien. De Krabbeldienst begint om 16.00u en het is 
deze keer in De Voorhof. En neem gerust je zusje, broertje, vriendje, vriendinnetje mee. 
Maar ook ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom. 
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Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    (H. Catharinekerk)   
  9.30 uur        

Voorganger                  : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                      : Sierd Smit 

Diakenen                 : Gerrit Jan Busser, collectant Irene Hendriksen 
Organist                 : Piet de Vries 
Lector        : Erna Veldhuizen 

Kindernevendienst                           :  
Koster, Gastheer/vrouw         : Alfred Swart, Matthijs en Sifra van der Haven 

Beeld, Geluid      : Meino Wijnberg, André Nederlof 
 Zingen: 
Aanvangslied       : Lied 506: 1, 2 en 4 
Kyriegebed met       : Lied 598 
Gloria         : Lied 487: 1, 2 en 3 
Gebed bij de opening van het woord 
Verhaal n.a.v. Mattheus 2: 1-12 
        : Lied 520: 1 - 6 
Schriftlezing        : Jesaja 60: 1-5 & Micha 5:1 (bijbel in gewone taal: 
        : Lied 473: 1, 2 en 3 
Overdenking 

      : Lied 518: 1, 4 en 6 
        Gedachtenis   : Lied 769: 1 en 6 
        Dankgebed en voorbede 
        Slotlied              : Lied 871: 1-4 
 
Bij deze dienst: Thema: ‘Kom in beweging’ 
De eerste zondag van het nieuwe jaar heet ´zondag Epifanie´, letterlijk betekent dat 
´verschijning´ of ´aan het licht brengen´. We horen vandaag het verhaal van ´de wijzen uit het 
Oosten´ uit Mattheus 2. Zij zagen een groot LICHT. Zij komen in beweging én dat brengt hen 
uiteindelijk bij Jezus. Mattheus vertelt heel weinig over de omstandigheden rond de geboorte 
van Jezus. Toch maakt ook hij duidelijk dat dit een heel speciale gebeurtenis is. Hoe speciaal 
wordt zowaar aan de hemel zichtbaar. Niet alleen voor de mensen in Juda, maar zélfs voor 
mensen uit een ver land. Welk land dat is, vertelt Mattheus niet. In het Grieks worden de wijze 
mannen ‘magoi’ genoemd. In de tijd van Jezus werden hiermee wijze tovenaars en waarzeg-
gers bedoeld (magiërs), vooral uit Perzië̈ en Mesopotamië̈. Sterrenkunde speelde voor deze 
geleerden een belangrijke rol. De astrologie was aan het begin van onze jaartelling in verschil-
lende culturen ver ontwikkeld. Aan de stand van de sterren werd betekenis ontleend over wat 
er in de wereld gebeurde. Over het algemeen wordt in de Bijbel vooral negatief gesproken over 
mensen die zich met tovenarij of waarzeggerij bezighouden (Deut. 18:10 of Hand. 12:6-11). 
Maar in dit verhaal zien de wijze mannen juist iets dat voor veel mensen in Juda verborgen 
was gebleven: de nieuwe ster die zij ontdekt hebben, vertelt over een heel bijzondere nieuwe 
koning. De ontdekking van de wijze mannen wordt vervolgens gelegd naast de belofte in de 
Joodse heilige boeken dat er een nieuwe leider zou komen. Herodes de Grote schrikt hier vre-
selijk van. Hij was door de Romeinen als koning over Judea aangesteld, maar stamde af van de 
Idumeeërs. Daarom werd hij niet als een echte Jood gezien. Een echte Joodse koning zou voor 
hem dus een grote bedreiging vormen. Meteen smeedt hij een plan om de pasgeboren koning 
uit de weg te ruimen. De reactie van de wijze mannen aan de ene kant en die van Herodes aan 
de andere kant laat een belangrijk thema van het Mattheus evangelie zien. De komst van Jezus 
plaatst mensen voor een keuze: ben je blij met deze nieuwe koning, of voel je je door hem be-
dreigd? Heb je er alles voor over om hem van dichtbij te zien en te vereren, zoals de wijze 
mannen? Of probeer je juist om bij hem uit de buurt te blijven en zijn macht tegen te houden? 
Kortom, ‘kom je in beweging…?’ en welke beweging maak je dan!!! 
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                       7 januari 2024 
     Eerste zondag na Epifanie     



Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat:   
Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen 
ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun 
partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interker-
kelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg 
en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk Kerkenwerk: waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  ver-
richt om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppas-
dienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
 
Voedselbank Januari 2024:  
Allereerst hartelijk dank voor weer een jaar 'trouwe dienst‘ aan de voedselbank. Geweldig, maar 
helaas is ook komend jaar uw bijdrage nog steeds hard nodig. 
U heeft het mogelijk wel in de krant gelezen; aangezien supermarkten meer economisch en zorg-
vuldiger zijn gaan functioneren met hun inkopen worden voor de voedselbank overblijvende 
producten aanzienlijk schaarser. 
Dus is onze ondersteuning van nóg groter belang. 
 
We beginnen het jaar met koffie om het jaar 2024 maar eens rustig op ons af te laten komen. 
Koffie, poeder, bonen of oploskoffie. Van harte aanbevolen en bij deze wederom dank voor uw 
ondersteuning in 2024 
 
 
Ontmoeten#Verdiepen: 
 Op weg naar een andere economie – lezing 
Onze economie heeft in het Westen veel welvaart gebracht, maar in de afgelopen jaren zijn ook 
veel schaduwzijden van het kapitalisme zichtbaar geworden. 
Govert Buijs komt spreken over een duurzame, inclusieve en innovatieve markteconomie in Eu-
ropa, naar aanleiding van het boek ‘Capitalism Reconnected’ dat hij onlangs samen met Jan Pe-
ter Balkenende schreef. Wat is een werkelijk goede economie met het oog op het welzijn van de 
wereld van vandaag en morgen? 
Dinsdag 9 jan. ’24 – Johanneskerk, Leersum 
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: € 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovatie: 
Het werk zit er bijna op! 
Nog 1 week te gaan voor wij als Voorhofgemeente weer teruggaan naar ons kerkgebouw.  
Oud en nieuw ligt achter ons. 
Het oude hebben we achtergelaten en het nieuwe ligt voor ons. 
Wij kijken als commissie ook terug op een mooie, maar hectische tijd in het oude jaar waarin de 
stap naar vernieuwing is ingezet. 
Nogmaals, wij zijn enorm trots en dankbaar op allen die belangeloos hebben geholpen in de rea-
lisatie ervan. 
Uiteraard geldt dit ook voor de partijen die het project vanuit de ingehuurde specialisatie hebben 
verwezenlijkt, samen zijn wij zover gekomen. 
Ook u als gever willen wij nogmaals bedanken voor de steun in de financiële barometer. 
Stond de teller bij de laatste doorgave van 8 december 2023 nog op € 43.159,00. 
de afgelopen maand is een totaal aan giften binnengekomen van € 5700,00. 
Met de inzet van de “hulp” schilders is er nog minimaal 2000 euro behaald. 
Wij zijn tot 5 januari 2024 “voorlopig” op € 50.000,00 euro uitgekomen, wat een mooi resultaat! 
Het gerealiseerde totaalbedrag van de barometer zullen we u later, na ontvangst en betaling van 
alle facturen meedelen, aangezien daar de daadwerkelijke meewerkbesparing gespecificeerd in 
staat. 
Hierbij op verzoek van enkelen uit de gemeente, die aangaven dankbaarheid te willen tonen in 
deze, nog een keer onze QR-code van de barometer. 
U kunt uw gift van dankbaarheid ook overmaken naar: 
NL02RABO0373728409 o.v.v. verbouwing. 
 
 
 
 
 
Rest ons nu nog een laatste oproep: 
Vanaf a.s. woensdagmorgen de 10e t/m zaterdag de 13e gaan we samen aan de slag met schoon-
maken. Geef u op. 
A.s. zondag de 7e januari staan we met opgave formulieren zowel voor als na de dienst bij de 
Catharinakerk. 
Opgeven kan nu al bij Jan van Bentum op 06 122 65 324 
 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


