
 

 
Bloemengroet: 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden 
bij de koster.  
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Vandaag 4e advent is de wegwijzer naar boven gericht. De engel heeft aan Maria de 
boodschap van God verteld, zij heeft vertrouwen in de woorden van de Heer omdat ze 
hem wil dienen. Verschillende materialen in de guirlande symboliseren de vruchtbaar-
heid: blauwe Hedera-bessen, Pinus en dennenappels.  
De kleuren van Maria zijn wit (het reine) en blauw als kleur van het hemelse. 
Als Mariabloem een witte cyclaam omdat de bloem daarvan naar beneden bloeit 
(stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant) wat de dienstbaarheid symboliseert. 
Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. 
 
Uit de gemeente: 
- Mevr. N. van Ginkel - Koudijs (De Schans 52), mocht na een aantal weken revalideren 
in Nieuw Avondrust in Voorthuizen weer naar huis. 
- Mevr. Annelies Veldhuizen-Methorst (Maarten van Rossumweg 11) heeft in het  
Meander Medisch Centrum een operatie aan haar schouder ondergaan.  

Ze is inmiddels weer thuis.  
Jubileum 
De heer en mevr. Bixerman, (Schans 36/Groenewoude) mochten op woensdag 20 decem-
ber hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Wij willen hen van harte feliciteren met dit 
diamanten huwelijksjubileum. 
 
 
Koffiedrinken: 
Anders dan eerdere berichten, is er zondag 24 december toch koffiedrinken na de dienst. 
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  24 december, Vierde Zondag van Advent 
                              en 

   25 december, Eerste Kerstdag                       

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    (H. Catharinekerk)   
  9.30 uur        

Voorganger                  : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                      : Sierd Smit 

Diakenen                 : Cobi de Lange, collectant Eveline van Bentum 
Organist                 : Jaap van Dijk 
Lector        : Carolina van der Krans 

Kindernevendienst                           : Jantine Sonnenberg 
Koster, Gastheer/vrouw         : Erwout Blokhuis, Herman en Jantine Engel 

Beeld, Geluid      : Jacqueline van Ledden,  Ronald Maijen         
 Liturgische Bloemschikking : Hetty Feenstra 
 
Zingen 
Aanvangslied        : Lied 213: 1, 2 en 5 
Kyrie                               : Lied 209j: 1 en 2  
Gebed bij de opening van het woord 
Kinderen in het midden Projectlied ‘Advent is kijken naar wat komt’ 
Schriftlezing                   : Lucas 1: 57 – 66  
          : Lied 456: 1, 2 en 4 
Schriftlezing                    : Lucas 1: 67 – 80  

                       : Lied 158a: 1 en 3 
                  : Lied 444: 1, 2 en 4 
         Gedachtenislied    : Psalm 139b: 1 en 2 
         Dankgebed, voorbede en ‘Onze Vader’  
         Slotlied                : Lied 442: 1 en 2 
 
Bij deze dienst: Thema: ‘De geboorte van Johannes’             
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar 
Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin 
aan. De afgelopen drie zondagen stonden we stil bij de aankondiging van de geboorte van Jo-
hannes en van Jezus, én de beloftes die daarbij horen. Vandaag op 4eAdvent en morgen op 
1e Kerstdag staan we stil bij de twee bijzondere geboortes zelf. Oude beloftes klinken mee. En 
het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons. God wil zich met ons verbinden en belooft 
ons zijn nieuwe wereld. We lezen vandaag over de geboorte van Johannes en over het lied dat 
Zacharias zingt om God te danken. In dit verhaal klinken Gods verbondenheid met het volk 
van Israël en zijn beloftes aan dit volk duidelijk door. Elisabet en Zacharias volgen de wet van 
Mozes: ze laten Johannes op de achtste dag na zijn geboorte besnijden. Zo wordt Johannes 
opgenomen in het Joodse volk. Hij hoort nu helemaal bij het verbond dat God al met Abraham 
sloot. Zacharias drukt zijn dankbaarheid uit in een loflied voor God, net als Maria. Hij prijst de 
God van Israël in zijn lied. Daarin klinken bijvoorbeeld Psalm 41:14 en Psalm 111:9 mee. Za-
charias zingt dat hun redder, Jezus, uit de familie van koning David komt. Daarmee herinnert 
Zacharias aan de belofte aan koning David, dat er altijd iemand uit zijn familie koning zal zijn. 
En Zacharias zingt over de belofte aan Abraham dat God zijn volk zal redden van zijn vijan-
den. Er worden ook teksten uit de profetische boeken aangehaald. Bijvoorbeeld Jesaja 40:3 en 
Maleachi 3:1 over degene die de weg voor de Heer zal vrijmaken. En het licht in het duister 
waarover Zacharias aan het slot van zijn lied zingt, herinnert aan Jesaja 9:1: ‘Het volk dat nu in 
het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het 
nu nog donker is.’ Het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus is 
geworteld in oude beloftes en verwachtingen. Met de geboorte van Johannes wordt de belofte 
van een nieuw begin concreet en zichtbaar. Hij zal de weg gereed gaan maken voor Jezus, de 
beloofde redder, het hemelse licht dat vrede brengt. 
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Collecte: 
1e Collecte: Zondag 24 december. Kinderen en jongeren - Inleven in het kerstverhaal 
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, 
die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de 
KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jonge-
ren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee 
en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om wel- ke 
reden dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank December 2023:  
De wereld lijkt wel een soepzootje, het formeren van een nieuw parlement is tot nu toe eveneens 
een soepzootje en wat gaat er allemaal nog meer in de soep lopen? En dan doen wij  er ook nóg 
eens een 'volle schep’  (letterlijk en figuurlijk) bovenop maar wél  uiteraard met een positieve 
inslag vanzelfsprekend. Lekkere soep deze maand voor de voedselbank! Aan u de keus welke 
soep het wordt. En welke keuze  u ook maakt, we zijn er heel blij mee, want u weet wel wat lek-
ker is! Soep. Zo’n klein woordje, van de 4 letters kan ik vijf woorden maken, incl het woord 
soep. U ook?  De oplossing staat onder  ’oplossing  soep' wel ergens tussen een andere tekst. 
Dank weer voor uw bijdrage. 
OPLOSSING SOEP:  Epos - pose - poes - oeps. 
 

Adventskalender en Elisabethbode: Om de adventsperiode passend in te luiden is er een Ad-
ventskalender en een Elisabethbode beschikbaar bij de ingang van de kerkzaal. Op de plek waar 
de liedboeken liggen, kunt u een exemplaar meenemen. De Adventskalender en de Elisabeth-
bode worden u aangeboden door de Diaconie. Er is een mooi aantal beschikbaar maar op=op. 
Hartelijke groet, namens de Diaconie, voorzitter.diaconie@pkndevoorhof.nl 
 
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door! 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het 
land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oor-
log en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar 
vooral voor hun kinderen. Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doet u mee? Ook dit jaar 
in de adventstijd zetten wij de melkbus in de hal van de kerk. Op doordeweekse dagen zal hij in 
De Voorhof staan, en op zondag, in de hal van de Catharinakerk. U kunt uw bijdrage ook over-
maken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. ‘Geef licht aan kin-
deren Oekraïne’. U kunt ook in de appostelapp uw bijdrage doneren. Helpt u/jij mee om deze 
actie tot een succes te maken?!      Namens Diaconie en ZWO: Hartelijk dank! 

 
Komende kerkdiensten: 
- Het kinderkerstfeest op 24 december is om 15.30 uur in de H Catharinakerk. 
- Op 24 december is er geen kerstnachtdienst. 
- De kerkdienst op 25 december, Eerste Kerstdag, is om 9.30 uur in de H Catharinakerk  
- De kerkdienst op Oudejaarsdag  is om 9.30 uur in de H Catharinakerk. 
- Oudejaarsavond is er geen kerkdienst. 
- Zondag 07 januari is nog in de H Catharinakerk om 09.30 uur.  
- Vanaf 14 januari houden we onze kerkdiensten weer in De Voorhof om10.00 uur. 
 
 

Maandag 25 december Eerste kerstdag  09.30u Catharina kerk 
 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    (H. Catharinekerk)      
 
Bij de dienst: 
Vandaag lezen we het verhaal over de geboorte an Jezus. Het kerstverhaal 
zoals Lucas dat vertelt, is een verhaal vol tegenstellingen. We lezen wie de 
Romeinse machthebbers waren: Augustus en Quirinius. Dat waren mensen 
met aanzien en macht in de tijd dat Jezus geboren werd. We lezen ook 
over twee heel gewone mensen: Jozef en Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, 
wordt Jezus geboren. Niet in een paleis of in een mooi huis, niet in een mooie wieg. Jezus wordt 
in een eenvoudige voerbak voor de dieren gelegd, want ‘er was voor hen nergens plaats om te 
slapen’. Het nieuwe begin is heel eenvoudig. We stellen het ons misschien makkelijk voor als 
een lief en zoet verhaal. Maar in de wereld waarin Jezus geboren werd, was het leven moeilijk 
en zwaar.  
Die nacht zijn er herders aan het werk. Terwijl ze op hun schapen passen, zien ze een engel. Die 
engel brengt hun goed nieuws. Aan deze woorden in Lucas 2:10 kun je meteen zien dat het om 
een heel bijzondere boodschap gaat. De engel vertelt aan de herders dat hun redder is geboren. 
De titel ‘redder’ werd in die tijd in het Romeinse rijk voor goden en keizers gebruikt. En nu 
wordt Jezus zo genoemd. De naam Jezus betekent: God redt. Het volk van Israël wachtte al heel 
lang op deze beloofde redder, op de Messias. Op allerlei manieren wordt duidelijk gemaakt waar 
het om gaat in dit verhaal. De geboorte van Jezus betekent voor de mensen redding, een nieuw 
begin!! 
 
Liturgische bloemschikking: 
Vandaag is het kerst, wij hebben ons doel bereikt door het aangegeven pad te volgen. 
De wegwijzers van de afgelopen 4 zondagen vormen nu samen een lichte ster, die ons de weg 
wijst naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef.  
Vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal vandaan ontmoeten wij elkaar bij het 
koningskind. De guirlande heeft lichte kleuren met goud-accenten en lichtpuntjes om het feeste-
lijke te onderstrepen. De blauwe staalbes (Viburnum) symboliseert de vruchtbaarheid, evenals de 
dennenappels. De dienstbaarheid van Maria met witte Cyclamen. 
 
Collecte: 
1e Collecte: Kinderen in de knel - In actie voor kinderen in de knel Honger, oorlog, geweld, 
uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hart-
verscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt 
voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 
daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2023 maken we 
bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
 
Bloemengroet: 
De bloemengroet gaat vandaag naar ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
 
Er is een gedrukte liturgie.  

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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