
 

 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
 
 
Uit de gemeente: 
- Mevr. T.W. Bixerman-van Barreveld (De Schans) is voor revalidatie naar het Zonnehuis 
in Doorn (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn, kamer 130) 
- Mevr. N. van Ginkel - Koudijs (De Schans 52), heeft na een val een wervel gebroken. 
Na een ziekenhuis opname is ze nu voor revalidatie in Nieuw Avondrust in Voorthuizen
(van Den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen). 
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de 
gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. Het is een gedenken, een her-
inneren aan hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar 
gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen en het aansteken van 
een kaars voor iedere overledene. De liturgische kleuren zijn groen en wit. Groen, de 
kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst. Wit, de kleur van lief-
de, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven. In de gelezen Bijbelteksten wordt 
gesproken over eenheid en verbinding. Jezus, die de verbinding is tussen God en mensen, 
wil zorgen voor eenheid. In de schikking op de ronde tafel is in het midden een schaal in 
3 lagen geplaatst. De onderste laag stelt de mensen voor: gekleurde Gerbera’s (ieder 
mens mag er zijn zoals hij is), Mos en groene Hortensia, Hedera en takken van de Els. De 
middelste schikking staat symbool voor Jezus en vormt de verbinding tussen de mens en 
God. 22 witte rozen symboliseren de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor de mens 
en zijn Vader in de hemel. De bovenste laag stelt de hemel voor: De brandende witte 
kaars als beeld van het Nieuwe Leven, daarom heen blauwe Hortensia, de kleur blauw 
staat voor het goddelijke. Vanuit de schikking lopen witte linten naar 22 kleine witte 
kaarsen. 21 voor de dierbaren die ons in het afgelopen jaar ontvielen en hier vanmorgen 
genoemd zijn en 1 als symbool voor allen, die overleden zijn en hier vanmorgen niet 
genoemd zijn. Verbonden met het Licht van de Eeuwige. 
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             26 november 2023    
  

                   Zondag Voleinding           

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    (H. Catharinekerk)   
  9.30 uur                                
Voorganger                : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Rien Stuivenberg 
Diakenen                : Herman Engel, Evert Koenen 
Organist                : Wim van Hoek 
Lector                : Alice Bossema 
Kindernevendienst            : Géliene Boshuizen, Annemiek van der Wansem 
Koster, Gastheer/vrouw       : Alexander Mateman, José Swart 
Beeld,  Geluid                        :  Mariëlle van Bentum, Ronald Maijen 
Liturgische Schikking    : Henneke Loosman en Hetty Feenstra 

Ad Musica : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke (solisten)  
  Trees (dwarsfluit) 
 
Bij deze dienst: Thema: ‘Gedragen door de diepten heen’         
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag van de 
voleinding. Op deze zondag noemen wij de namen van hen die, in het afge-
lopen kerkelijk jaar, gestorven zijn. Zij schonken ons het leven, hun liefde, 
hun vriendschap. Zij noemden ons de naam van God. Zij deelden met ons de 
dagen en de nachten. Wij geloven dat de naam, waarmee wij hen kenden, 
niet vergeten raakt; dat hun leven niet voor niets is geweest; dat de liefde 

sterker zal zijn dan de dood; en dat zij deelhebben aan Gods goedheid. Met de liederen en tek-
sten van vanmorgen willen we proberen steun en houvast te zoeken bij God, die al onze men-
selijke mogelijkheden overstijgt. De lezingen zijn uit Johannes 17: 21-26 en Romeinen 14: 7-
12. Johannes 17 is het zogenaamde Hoge Priesterlijk gebed. Jezus bidt dat we allen één zijn op 
de manier zoals Hij één is met de Vader. Op die manier gaan we steeds meer van Gods groot-
heid zien en ontdekken we meer en meer dat we in zijn hand geborgen zijn. Ook Paulus geeft 
in Romeinen 14 aan dat we in leven en sterven in Gods hand geborgen zijn. Hij heeft Jezus 
opgewekt uit de doden als eersteling van een nieuwe schepping. Dat mag ons hoopvol stem-
men, ons bemoedigen en troosten. Troosten houdt in dat je weer op een spoor gezet wordt, als 
je de weg kwijt was. Dat er weer nieuwe perspectieven zijn. Dat je weer kracht krijgt om ver-
der te gaan. Leven in verwondering én met verwachting. Ofwel er op vertrouwen dat God 
dicht bij je wil zijn en je niet loslaat. Daar gaat het volgens mij ook telkens weer om in de bij-
bel. Dat betekent niet dat de bijbel ons oproept tot zorgeloosheid en of een berustende houding. 
Nee, de bijbel roept ons op om te leven uit Gods genade en zijn ontferming. Zo mogen we in 
voor- en tegenspoed op God vertrouwen. Hij wil ons dragen door de diepten heen….. 
Voor hen die ons in dit kerkelijk jaar zijn ontvallen steken wij een licht aan, aan het licht van 
de Paaskaars, het licht van de opstanding. Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze gelief-
den deelhebben aan Gods licht. Het licht dat tot ons zegt: ‘God is HET LICHT voor deze we-
reld en HIJ vergeet er geen…..’ 
  
Er is zondag een gedrukte liturgie!! 
Deze wordt voor de mensen thuis ook als bijlage met de zondagsbrief meegestuurd. 
 
Gedachtenis: 
Op maandag 27 november (van 13.30- 15.00u & van 19.00u tot 21.00u) zal de kerkzaal van de 
Catharinakerk geopend zijn voor een moment van gedachtenis. U wordt van harte uitgenodigd 
om op deze avonden/middag te komen voor een moment van bezinning en een kaars aan te 
steken. Er is ook gelegenheid een kop koffie of thee te drinken en een gesprek te hebben met 
een van de aanwezige predikanten en ouderling. Als u nog vragen heeft neem  dan gerust even 
contact op met ds. Marten-Jan Kooistra of ds. Pieter Koekkoek. 
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Collecte:   
1e Collecte: Protestantse Kerk – Pastoraat - Met het oog op het einde. Pastoraat is iemand op 
zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist 
voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse 
Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuis-
pastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. 
Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht 
is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
.KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke re-
den dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank November 2023: 
HÉÉH OLIEBOL!!!!!  Iedereen kent zonder twijfel deze uitroep wel, maar laat het maar even 
aan u voorbijgaan. Nou, bij nader inzien eigenlijk liever niet want  het brengt het onderwerp 
voor de maand november wél duidelijk voor het voetlicht. Graag oliebollenmix, zelfrijzend bak-
meel, rozijnen en/of flessen olie om de oliebollen of appelflappen in te laten sputteren. TIP: Als 
u zélf  'ín de olie' bent;  niét gaan bakken!  Dank voor uw bijdrage. 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad laat u weten, dat gemeenteleden Elly Kramer, Kees Haalboom en Henk Boom 
bereid zijn de taak van ouderling op zich te nemen met als bijzondere taak: 
- Elly Kramer, ouderling CvK, penningmeester 
- Kees Haalboom, ouderling CvK, secretaris en techniek 
- Henk Boom, ouderling voorzitter taakgroep Eredienst 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van bovengenoemde 
gemeenteleden in hun functie van ambtsdrager, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij 
de scriba op uiterlijk 7 december 2023. Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, zullen Elly 
Kramer, Kees Haalboom en Henk Boom bevestigd worden tijdens de kerkdienst van 10 decem-
ber 2023 als ouderling met bovengenoemde bijzondere taken. 
Zegening medewerkers pastoraat en afscheid ambtsdrager: 
Tijdens de bevestingsdienst op 10 december ontvangen de medewerkers pastoraat: 
Alice Bossema en Kees Brandenburg de zegen over hun werk. 
We nemen tijdens deze dienst afscheid van Rien Stuivenberg, die als ouderling kerkrentmeester 
meer dan 12 jaar in diverse functies binnen het CvK werkzaam was. 
 
Bijbelkring in Groenewoude:  
Op dinsdag 28 november is er van 15.30 tot 16.30 uur weer Bijbelkring in Groenewoude. De 
middag staat onder leiding van dominee Koekkoek. U bent van harte welkom! Wilt u voortaan 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen, of heeft u vragen, laat het gerust weten. Namens de 
Diaconie, Gerrit Jan Busser 06-20303516. Gastvrouw tijdens deze middag is Hetty de Koning. 
In de maand december is er geen Bijbelkring. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Write for Rights in het cultuurhuis op zaterdag 9 december van 11.00 tot 14.00 uur. 
Vanaf maandag 27 november kunt u ook een schrijfpakket op halen om thuis te schrijven.  
Dat kan in het cultuurhuis aan de balie of bij de Amnesty werkgroep leden aan huis.  
Anja Veltman, Jacob Catslaan 7, tel. O33-2863949, Marianne Maasland, van Galenlaan 5,  

tel. 033-2862408, Bettie Eijbergen, Waterlelie 3, tel. 06-21922138. 
Lees alles over deze actie in de Schakel van november. 
Komt u ook? 
 
Oproep extra hulp bij onze verbouwing! 
Beste gemeenteleden zoals wij allemaal kunnen zien wordt er hard gewerkt in ons kerkgebouw. 
Naast al het werk door de diverse bedrijven, wordt er ook zeer veel werk verzet door een grote 
groep vrijwilligers. Nu wij een aantal weken bezig zijn begint hier en daar ook de vermoeidheid 
toe te slaan, terwijl juist de komende weken er nog veel aanvullend werk door ons zelf gedaan 
kan worden. Vanaf maandag gaat de installateur voor de luchtbehandeling aan de slag en er 
wordt ook begonnen met de aanleg van alle elektra en bekabeling. Beide leveranciers hebben 
aangegeven gebruik te willen maken van onze zelfwerkzaamheid en kunnen dus extra handjes 
gebruiken voor hand- en spandiensten. Dit zijn geen zware werkzaamheden, maar vooral be-
doeld voor het aangeven van materialen en licht installatiewerk. Voor de groep vrijwilligers die 
nu al bezig is betekend dit dat er nog meer van hen gevraagd wordt, dus vandaar deze op-
roep: Wie zou ons nog kunnen helpen de komende weken op de werkdagen van maandag t/
m vrijdag? Als u meerdere dagen of dagdelen zou kunnen is dit natuurlijk fijn, maar ook als u 
denkt, ik heb wel een ochtend of een middag die ik hieraan kan besteden, is dit meer dan wel-
kom. U kunt u hiervoor aanmelden bij Jan van Bentum, 06 12265324.  
Vanuit de bouwcommissie willen wij nogmaals benadrukken dat wij onder de indruk zijn van 
alle inzet die getoond wordt, waardoor de financiële uitdaging om binnen de begroting te blijven 
sterk beïnvloed wordt. Wij zijn hier heel dankbaar voor.   
 
 
Komende kerkdiensten: 
In de Zondagsbrief van 19 november jl is vermeld dat de kans groot is dat de gewenste planning 
van de verbouwing van onze kerk niet gehaald zal worden.  
Dat betekent voor de komende kerkdiensten het volgende: 
- De kerkdiensten van 03, 10, 17 en 24 december worden nog steeds in de H Catharinakerk ge-
houden en beginnen om 09.30 uur. 
- Het kinderkerstfeest dat op 24 december wordt gehouden, zal vanaf 15.30 uur in de H Cathari-
nakerk worden gevierd; van harte welkom! 
- De kerkdienst op Eerste Kerstdag zal op maandag 25 december in de H Catharinakerk gehou-
den worden en begint om 09.30 uur. 
- De kerkdienst op Oudejaarsdag vindt ook plaats in de H Catharinakerk en begint om 09.30 uur. 
- De eerste kerkdienst van 2024 wordt op zondag 07 januari ook nog in de H Catharinakerk ge-
houden, weer vanaf 09.30 uur.  
- Vanaf 14 januari houden we onze kerkdiensten weer in onze verbouwde kerk op de vertrouwde 
aanvangstijdstippen. 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


