Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof (H. Catharinekerk)
9.30 uur

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Lia Stegehuis
Diakenen : Coby de Lange, Evert Koenen
Organist : Piet de Vries
Lector : Coby de Lange
Kindernevendienst :
Koster, Gastheer/vrouw  : Albert Timmerman, Louise en Sophie Wijnberg
Beeld, Geluid : Mariélle van Bentum, Ronald Maijen
______________ ' Zingen
' Aanvangslied :Lied 216:1,2en 3
' Kyriegebed
etiket ' Gloria ~ :Lied413:1,2en3
' Kinderen in het midden : ‘We gaan voor even uit elkaar’
' Schriftlezing . Deuteronomium 24: 17 — 22

Romeinen 8: 31 — 39
! :Lied 978: 1,3 en 4

! Uitleg en verkondiging
“““““““ :Lied 981: 1 -5
Gedachtenis :Psalm 139: 1 en 2
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Inzameling van de gaven (Bij de uitgang)
Slotlied :Lied 1014: 1 -5

Bij deze dienst: Thema: ‘Hoop en vertrouwen’

Vandaag is er een familiedienst, die mede in het teken staat van Dankdag voor Gewas en ar-
beid. De dienst is samen met leden van de diaconie voorbereid. Voor veel mensen zijn er ge-
noeg redenen om te danken. Er is geoogst, de boodschappen waren duur maar wel te krijgen en
velen van ons kunnen persoonlijke dingen noemen waar we intens dankbaar voor kunnen zijn,
ik denk aan school, werk, relatie of persoonlijke zegeningen. En tegelijkertijd zijn er zorgen.
De zomer van 2023 liet zien dat de klimaatcrisis steeds ernstiger gevolgen krijgt. Natuurram-
pen en extreme weersomstandigheden kwam veelvuldig voor. Nog steeds worden we gecon-
fronteerd met de verschrikkingen van oorlogen. Het besef groeit dat het anders moet, maar dat
vraagt om verandering. En verandering vraagt offers. Vanuit de kerk en de theologie zijn we
op zoek naar inspiratiebronnen: hoe kunnen we op verantwoorde wijze de Bijbel lezen als in-
spiratiebron om duurzamer en vrediger te leven? Waarbij niet de angst voor de ondergang van
de natuur leidend is, maar waar gelovigen zich geroepen weten om de schepping te onderhou-
den met dezelfde liefde dan waar God die schepping met liefde heeft gemaakt en waarvan Hij
zelf zegt dat het goed was. In Deuteronomium 24 lezen we: U moet de rechten van vreemde-
lingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand ne-

men. En: Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan
om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen,

weduwen en wezen. Er is duidelijk aandacht en een soort vangnet voor de minder bedeelden.
Uit de Romeinenbrief lezen we uit hoofdstuk 8 de verzen 31-39. Daar geeft Paulus een soort
samenvatting van het voorgaande. Hij stelt veel vragen in dit gedeelte. Zo hoopt hij dat men-
sen even stoppen en meedenken in zijn redenatie: Wat zou ik daarop antwoorden? Zo raken de
lezers persoonlijk betrokken op het antwoord dat Paulus geeft. En zijn conclusie is: Dat God
door Jezus Christus laat zien hoeveel Hij van ons houdt. Paulus hoopt en bidt dat we daar reik-
halzend naar uitkijken en zo in staat zullen zijn om te blijven hopen en vertrouwen op de weg
die God gaat. Voor ons is dat ook dé manier om verandering teweeg te brengen. Om te leven
vanuit hoop en vertrouwen.....

ﬂ% Protestantse Gemeente
v De Voorhof Woudenberg

S november 2023

22e zondag na Trinitates

etiket
Bloemengroet:
De bloemengroet gaat vandaag naar:

________________

Uit de gemeente:

- Mevr. Wijke van Bentum - Sikma (De Schans 65), is voor revalidatie naar Norschoten
in Barneveld (Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld).

- Mevr. T.W. Bixerman-van Barreveld (De Schans) is voor revalidatie naar het Zonnehuis
in Doorn (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn)

Dankdag zondag, S november 2023:

We kennen de mooie traditic van de Dankdag die in Nederland altijd plaatsvindt op de
eerste woensdag in 1 november. Omdat de Catharinakerk op de woensdagavond niet
beschikbaar is, hebben wij de Dankdag 2023 verschoven naar de zondag, 5 november
2023 om 9:30 uur in de Catharinakerk. In de traditie van De Voorhof worden tijdens
dankdag ook presentjes uitgedeeld aan met name 80+ gemeenteleden. Omdat wij nu in
de Catharinakerk kerken is de distributie van deze presentjes een beetje anders dan an-
ders. Er is namelijk geen plek in de Catharinakerk voor opslag en na onze kerkdienst
volgt direct de kerkdienst van de katholicke geloofsgenoten.

Op zaterdag, 4 november staan de presentjes met de naamstickers op de Najaarsmarkt.
Van hieruit kunt u een of meerdere presentjes meenemen en bezorgen aan de geadres-
seerde. Wij hopen en wensen dat u op zaterdag massaal de presentjes komt afhalen en
gaat bezorgen zodat de bezorglast voor de Diaconie wordt beperkt. Fijn dat u meedoet.
Samen zijn wij de kerk. Vragen: 06-20303516.



Collecte:

1e Collecte: Rudolph Stichting - Ruimte scheppen voor ieder kind.

De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisge-
plaatste kinderen, een kwetsbare groep, een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij aller-
eerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon
kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren
zich kunnen voorbereiden op en werken aan hun toekomst.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen. Ly
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken. &%, t I
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof T3 Apposte
Voedselbank November 2023:

aan u voorbijgaan. Nou, bij nader inzien eigenlijk liever niet want het brengt het onderwerp
voor de maand november wél duidelijk voor het voetlicht.

Graag oliebollenmix, zelfrijzend bakmeel, rozijnen en/of flessen olie om de oliebollen of appel-
flappen in te laten sputteren. TIP: Als u z€If 'in de olie' bent; niét gaan bakken!

Dank voor uw bijdrage.

Contactmiddag:

Graag willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de Contactmiddag in “De Voorhot”

Op dinsdag 14 november 2023. Aanvang: 14.30 uur

November is de maand waarin het kerkelijk jaar wordt afgesloten. We bereiden ons weer voor
op een nieuw kerkelijk jaar. De eerste weken noemen we advent, gevolgd door de kersttijd. Op
onze contactmiddag zal de heer Bark ons meenemen in deze periode en spreken over bijbehoren-
de tradities. Zijn presentatie heet dan ook; ”Van Adventstijd tot drie Koningen”. Hieruit nemen
we vast iets mee naar onze eigen advents - en kersttijd.

Van de penningmeester CVK:

Helaas is de toelichting op de begroting 2024 niet gepubliceerd in de Schakel van november.
Dit zal worden gecorrigeerd in de Schakel van december aanstaande.

Op verzoek kan ik u het verkort overzicht van de begroting met de toelichting vast mailen.
U kunt dit verzoek sturen naar penningmeester.cvk@pkndevoorhof.nl

Elly Kramer

Liturgisch bloemschikken:! Liturgische tuin:?

Onze kerkelijke gemeente wil op verschillende manieren dat wat in de Bijbel staat naar voren
brengen. Daarom wordt er in de kerkdienst niet alleen gebeden, gezongen, verkondigd maar staat
er op bepaalde zondagen ook een liturgisch bloemstuk op de liturgische tafel. Dit verbeeldt op
een unieke manier een bij die zondag passend gedeelte uit de Bijbel. De predikant vertelt er iets
bij, een gedicht verduidelijkt het verder. Vele jaren heeft Henneke Loosman, ook samen met Els
van der Burgh, die helaas is overleden, dit verzorgd. Maar nu zij in Amerongen woont komt daar
een einde aan, in eerdere Zondagsbrieven is dat al aan de orde geweest. We zijn heel bljj dat zij
inmiddels een opvolgster heeft gevonden in de persoon van Hetty Feenstra. Henneke en Hetty
maken samen nog het bloemstuk voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, daarna neemt
Hetty het over. Henneke, alvast veel dank voor de prachtige beeldende stukken die jij jarenlang
hebt gemaakt!

De Voorhof heeft ook een unieke liturgische tuin. Tijdens de startdag op 10 september hebben
groepen gemeenteleden de tuin kunnen bewonderen en gehoord over de opzet van Advent tot en

met de laatste zondag van het kerkelijk jaar. ledere plant, iedere kleur heeft een betekenis, en
vertelt daarmee een verhaal. Stef Loosman is jarenlang inspirator en codrdinator geweest, maar
ook daar komt een einde aan. In eerdere zondagsbrieven is dit genoemd, helaas heeft dat nog niet
geleid tot een opvolger (m/v/..). De onderhoudsploeg blijft nog wel actief, maar iemand die dit
coordineert is zeer welkom. En daarnaast mag zo iemand ook idee€n hebben over wat goed past
in een dergelijke tuin. Wie meer wil weten kan gerust contact opnemen met Stef, zijn contactge-
gevens zijn Email: stef@loosman.com , telefoon 0623177803. Ook Stef bedanken wij voor wat
hij betekend heeft voor deze tuin waar het voor iedereen prettig toeven is, zonder jouw inbreng
zag deze er niet zo mooi en betekenisvol uit!

Krabbeldienst 19 november:

Op zondag 19 november is er weer een Krabbeldienst met als thema ‘Ga mee met Jezus...!!".
Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de kerk. Het jaarthema is: ‘Ga mee...”. We
gaan naar liedjes luisteren en we gaan er zelf ook een paar zingen. We luisteren weer naar een
bijbelverhaal en als verwerking gaan we deze keer iets heel leuks knutselen. Aan het einde van
de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken en is er wat lekkers.

Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met Marten-Jan (06-52684452).
We hopen je op de 19 november weer te zien. De Krabbeldienst begint om 16.00u en het is deze
keer in de Catharinakerk aan de Willem de Zwijgerlaan. En neem gerust je zusje, broertje,
vriendje, vriendinnetje mee. Maar ook ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

Najaarsmarkt 4 november:

Een verbouwing of niet, de najaarsmarkt gaat door! Zaterdag 4 november organiseren we weer
de najaarsmarkt van 9.00 t/m 14.00 uur bij De Voorhof. Georganiseerd door veel gemeenteleden
en vol met speelgoed, boeken, planten, winterstukjes en allerlei activiteiten zoals het Rad van
fortuin, de loterij en voor de kinderen een springkussen en een tekenwedstrijd. Daarnaast zijn er
wens- en condoleancekaarten te koop en zijn er stands voor sieraden, vlees en vis, broodjes
knakworst en natuurlijk oliebollen. Al met al een leuke en goede reden om 4 november naar De
Voorhof te komen

Oliebollennieuws:

Vrijdag 3 november. Van 8.00 - 17.00 uur

Zaterdag 4 november. Van 8.00- 14.00 uur

Staat onze nieuwe oliebollenverkoopwagen bij De Voorhof.

Veel vrijwilligers hebben er tijd ingestoken om de wagen te realiseren. Komt allen kijken en
proeven! Eventueel oliebollen bestellen ? Hennie Voogt bellen. Tel 06-14439911

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol
E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl  Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.




