
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
 
 
Uit de gemeente: 
- Mevr. Wijke van Bentum - Sikma (De Schans 65), is nog in het Meander Medisch Cen-
trum opgenomen afdeling C2 kamer 71.  
- Mevr. T.W. Bixerman-van Barreveld (De Schans) is voor revalidatie naar het Zonnehuis 
in Doorn (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn) 
 - Mevr. Corrie Gerritsen (Stationsweg Oost), is een paar dagen opgenomen geweest in 
het Meander Medisch Centrum. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis. Wij wensen Corrie 
een voorspoedig herstel. 
 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze 
hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze 
vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame 
demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt 
het zichtbaar aan de wereld. Vandaag vragen wij uw handtekening voor advocaat Ibra-
him Metwaly uit Egypte. Advocaat Ibrahim Metwaly werd 5 jaar geleden op het vlieg-
veld van Cairo opgepakt. Hij was onderweg naar de Verenigde Naties in Geneve om te 
praten over mensenrechtenschendingen in Egypte. Dat wilden de autoriteiten voorkomen. 
Metwaly is gemarteld en zit vast in een beruchte gevangenis.. Metwaly richtte in Egypte 
een organisatie op die opkomt voor de families van mensen die door toedoen van de re-
gering zijn ‘verdwenen’. Ze worden in het geheim vastgehouden of zijn om het leven 
gebracht. Metwaly wordt onder meer beschuldigd van het verspreiden van vals nieuws en 
van het samenwerken met een buitenlandse organisatie om Egypte te schaden.  
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
Amnestygroep Woudenberg 

Z
O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

             8 oktober 2023    
 18e zondag na Trinitates     

           

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    (H. Catharinekerk)   9.30 uur                                  
Voorganger                : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling                     : Sierd Smit 
Diakenen                : Herman Engel, Ronald Maijen 
Organist                : Berend van Surksum 
Lector                : Alice Bossema 
Kindernevendienst            : Janneke Smit 
Koster, Gastheer/vrouw       : Alfred Swart, José Swart 
Beeld,  Geluid                        : Ab van den Pol, André Nederlof 
   
         Zingen 

Intocht   :Psalm 121 
Bemoediging en groet 
Kyrie met   : Lied 367b 
Gloria    : Lied 869: 6 
Gebed 
Kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
1e  Lezing  : Jesaja 42:5-12 
   : Lied 451:1,2,5 

2e Lezing   : Handelingen 27:12-44 
Acclamatie  : Lied 339a 

        Preek  
            : Lied 763 
       Gebeden  

       Collecten 
       Slotlied         : Lied 315 

       Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt vertelt. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal 

 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 



Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst 
brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank Oktober 2023: 
We gaan ons even prepareren op een winterse winter. Dat betekent dat de vitaminenen, koolhy-
draten, enzovoort, zo hier en daar al vast moeten worden aangevuld met vezels. Gezond voor het 
lichaam. En daarom wordt oktober de"vezelmaand” 
Graag Brinta, Havermout en/of Muessli. Of alle drie wellicht? 
En het mooie is: óók in úw lichaam zegt elke vezel;  Óp naar de winkel voor de voedselbank! 
 
Koffieochtend op donderdag:  
In verband met de verbouwing van De Voorhof willen wij u laten weten, dat de koffieochtend  in 
de Soos van de kerk wordt gehouden. Wij zien uit naar uw komst. 
 
Weer Samen aan Tafel: 
Vanaf aanstaande zondag kunt u zich weer opgeven voor Samen aan Tafel op vrijdag 13 oktober. 
U kunt zich inschrijven in de hal van de Catharinakerk of een telefoontje naar (06-52684452). 
Samen aan Tafel is op de 13e in de Soos van De Voorhof. We hopen weer op een mooie opkomst 
en een gezellige avond. 
Jan, Tineke en Elizabeth 
 
Vakantie:  
Ds. Marten-Jan Kooistra heeft vakantie van 2 oktober t/m 11 oktober. Voor dringende pastorale 
zaken kunt u tijdens deze periode een beroep doen op ds.  Pieter Koekkoek. 
 
 
 
 
 
Ad Musica:  
Het muzikale ensemble Ad Musica komt naar de Dorpskerk in Maarsbergen.  
Vrijdagavond  13 oktober 20.00 uur in de Dorpskerk in Maarsbergen. 
De solisten Fred Slaghekke en Hilde van de Berk nemen u muzikaal mee in de tijd.  
Zij worden begeleid door Trees Meijer en Wim van Hoek. 
Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken en elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
drankje. U komt toch ook naar de Dorpskerk? 
De  toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
 
 
 

Kerken in de H. Catharinakerk: 
Een aantal punten om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen: 
- De diensten beginnen steeds om 09.30 uur. 
- Alleen de vierde zondag van de maand drinken we na afloop koffie, thee, limonade-  
- Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend, al is er parkeerruimte aanwezig. De fietsen kun-
nen bij de ingang van de kerk geplaatst worden. 
-Deze parkeergelegenheid is er tussen de kerk en de Jan Ligthartschool. 
- Plaats auto's op plaatsen waar bewoners daar geen last van hebben. 
-Om 11.00 uur begint voor onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten hun kerkdienst, laten we hen 
na afloop van onze dienst zoveel mogelijk de ruimte geven. Op de vierde zondag van de maand 
hebben zij geen kerkdienst. 
-De kindernevendienst kan gehouden worden in de ruimte naast de kerkzaal, kinderen voor de 
oppas kunnen daar eerst ook gebracht worden waarna zij naar de kleinere ruimte aan het eind 
van het gangetje kunnen verhuizen. 
-Onze kerkdiensten worden uitgezonden. Er is geen beamer dus neem uw liedboek mee. 
Wij wensen iedereen goede diensten toe en hopen elkaar ergens in december weer in De Voor-
hof te kunnen ontmoeten.       
Kerkenraad PKN De Voorhof 
  
 
 
 
 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


