
 

 
 
 
 
 
 
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
- Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden 

bij de koster.  

Uit de gemeente: 
- Mevr. Wijke van Bentum - Sikma (De Schans 65), is nog in het Me-
ander Medisch Centrum opgenomen afdeling C2 kamer 71.  
- Dhr. K. Bouwmeester (Voorstraat 39G) is naar het hospice De Wingerd in Amerongen 
gegaan. (Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen) 
- Mevr. Mevr. T.W. Bixerman-van Barreveld (De Schans) is voor revalidatie naar het 
Zonnehuis in Doorn (Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn) 
 
Belijdenis 
In de afgelopen tijd hebben twee personen aangegeven graag belijdenis te willen doen.  
Voorafgaand aan het belijdenis doen zijn er in de regel een aantal gespreksavonden. Op 
deze avonden komen er kernzaken uit het geloof en de kerk aan de orde. Daarnaast is er 
veel ruimte voor vragen en gesprek. 
Zou jij ook mee willen doen aan deze avonden en/of eventueel belijdenis willen doen? 
Neem dan contact met mij op; ds. Marten-Jan Kooistra (06-52684452). 
 
Uitreiken doopboordjes: 
Tijdens deze dienst zullen de doopbordje worden uitgereikt aan Li-Dan van Amerongen, 
Cato Mateman, Nienke Schilperoort en Emma Robbertsen. 
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              24 september 2023    
        1e zondag  van de herfst     
           

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof       
10.00 uur                                 
Voorganger                : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Rien Stuivenberg 
Diakenen                : Ronald Maijen   Collectant: Gerda van den Brink 
Organist                : Piet de Vries 
Lector                : Anneke Bos 
Kindernevendienst            : Marlies Marchal 
Koster, Gastheer/vrouw       : Alexander Mateman, Anneke Bos 
Beeld, Beamer     : Ab van den Pol 

Geluid        : Reinier Vunderink 
 
Zingen: 
Aanvangslied      : Lied 288 
Kyriegebed 
Gloria        : Evangelische Liedbundel 357: 1 en 2 
Kinderen      : We gaan voor even uit elkaar   :  
Schriftlezing        : Handelingen 9:1-22   
                            : Lied 531: 3 
                  : Lied 608: 1 

                              Inleiding op uitreiking doopbordjes 
           : Lied ‘Er zijn al wat jaren’ 
          Gedachtenis : Lied 221 
          Slotlied  : Evangelische Liedbundel 270: 1 en 2      :  
 
Thema: ‘Saulus ziet het’ 

Bij deze dienst: 
De eerste christenen hebben het moeilijk: ze worden vervolgd en gevangengenomen, en soms 
ook gedood. Saulus is één van de mensen die op hen jaagt. Tot zijn bekering in het verhaal van 
vandaag. 
Saulus is een Joodse man. Waarschijnlijk werd hij kort voor het begin van de christelijke jaar-
telling geboren in de stad Tarsus (Turkije). Veel Joden hadden in die tijd zowel een Griekse als 
een Hebreeuwse naam. Saulus wordt in het Nieuwe Testament vooral met zijn Griekse naam 
Paulus aangeduid. De naam Paulus betekent: klein of: gering. Saulus/Saul betekent: hij om wie 
gevraagd is. Saul is ook de naam van de eerste koning van Israël uit de stam Benjamin  
(1 Samuel 9).  
In het verhaal van vandaag straalt er plotseling een licht uit de hemel om Saulus heen, en hoort 
hij de stem van Jezus. Dan kan hij drie dagen lang niet zien, en eet of drinkt hij niets. In op-
dracht van Jezus gaat Ananias, één van de christenen uit die stad, naar Saulus toe en maakt 
hem beter. Ananias noemt Saulus ‘vriend’: Saulus wordt meteen in de gemeenschap van gelo-
vigen opgenomen.  
Bijzonder is dat Jezus wil dat de heilige Geest in Saulus komt. Dat lijkt op wat over Johannes 
de Doper (Lucas 1:15) en Jezus (Lucas 4:1, 14) verteld wordt. Saulus kan weer zien, ‘de schel-
len vallen van zijn ogen’, het is alsof een blinddoek voor zijn ogen wordt weggehaald. Saulus’ 
ogen worden geopend, zodat hij nu de ogen van anderen kan openen voor het goede nieuws 
van Jezus. Saulus laat zich dopen en gaat overal vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Zijn 
bekering is voor Paulus geen bekering tot een ander geloof, maar een roeping: hij blijft trouw 
aan de God van Israël, en hij krijgt daarbij nu de opdracht om het goede nieuws over Jezus te 
vertellen aan alle mensen. Paulus wordt één van de ‘apostelen’, een Grieks woord dat betekent: 
iemand die gestuurd/gezonden is. 
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Collecte: 1e Collecte: Protestantse Kerk - Plaatselijk Diaconaat    
Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen 
ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun 
partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interker-
kelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg 
en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  

2e Collecte: CvK  -  De renovatie barometer 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank: September 2023 
Een belangrijke letter uit het alfabet tijdens de maand sepTember  is…….de T.   
In de spelling wel de T van ’Thee’odoor genoemd. Daarmee is eigenlijk alles wel gezegd. 
Deze maand graag thee voor de voedselbank. U weet wel wat smaakvol is.   Dank. 
 
Bijbelkring in Groenewoude:  
Op dinsdag 26 september is er van 15.30 tot 16.30 uur weer Bijbelkring in Groenewoude. De 
middag staat onder leiding van dominee Koekkoek. U bent van harte welkom! Wilt u voortaan 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen, of heeft u vragen, laat het gerust weten.  
Namens de Diaconie, Gerrit Jan Busser 06-20303516. 
 
Zondag 1 oktober is een bijzondere zondag:  
Niet alleen is dit de zondag dat de parochianen van De Voorhof voor het eerst in de Catharina-
kerk komen kerken, het is ook een zondag dat de Catharinakerk een viering wijdt aan Sint Fran-
ciscus. 
Ondanks zijn jeugd als zoon van een welgesteld zakenman, trok Franciscus zich het lot van zie-
ken en armen zo aan, dat hij besloot alles achter te laten en zijn leven te wijden aan gebed en 
dienstbaarheid aan armen. Zijn boodschap van eenvoud en liefde voor de hele schepping met al 
zijn schepselen sprak veel mensen aan en Wereld Dierendag is uiteindelijk rond zijn sterfdag 
gedateerd. Sinds de Catharinakerk een “Groene kerk” is, besteden we op de zondag rond 4 okto-
ber aandacht aan deze heilige en zijn boodschap van duurzaamheid en liefde voor de schepping. 
Deze beide gebeurtenissen willen we graag samen beleven. Als Catharinakerk willen we de pa-
rochianen van De Voorhof graag welkom heten bij het delen van onze kerk. Deze eerste zondag 
van oktober willen we daarom een gezamenlijke koffietafel tussen de beide vieringen in houden. 
We zorgen dat om half 11, als de viering van de Voorhof is afgelopen een koffietafel klaar staat 
in het kleine zaaltje. We vragen de parochianen van de Catharinakerk om een half uur eerder te 
komen om samen met de mensen van de Voorhof koffie te drinken. 
Wilt u ook meehelpen met de voorbereiding van de koffietafel? Het lijkt ons leuk als een aant 
al mensen van De Voorhof en van De Catharinakerk een cake/koek/taart bakken met seizoen 
producten (appels, peren, pompoenen, wortels…etc.), die we tijdens het koffiedrinken met elkaar 
kunnen delen. 
De standaard katholieke viering begint dan voor één keer iets later dan normaal (vanaf 11:15). 
Als u vragen heeft of iets wilt bakken, kunt u contact opnemen met Angelique Martina-Spies 
(a.martina@xs4all.nl) of Jannette Maijen-van de Lagemaat (ontmoeting@pkndevoorhof.nl) 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Jopkids – Ga je mee? 
Hoi, zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Dan ben je van harte welkom bij Jopkids. Wat is 
Jopkids? Een club voor jou waar we gezellig samenkomen, leuke 
dingen doen en veel over de Bijbel en het geloof mogen ontdekken! 
Dit jaar is het thema “Ga je mee?” Dus, ga je mee naar Jopkids? 
Geef je op bij Janneke (j@nnekesmit.nl), Marloes 
(bmboshuis@gmail.com), ds. Marten Jan 
(martenjan@mjkooistra.nl) of Rob (rkoelewijn11@gmail.com). We 
beginnen op donderdag 28 september, om 18:30 in de Soos van 
onze kerk. De eerste avond is met je ouder(s). Dan krijgen zij ook 
te horen wat we gaan doen! 

Kindernevendienst  -  Bijbel basics 
Tijdens de kindernevendienst werken we vanaf aankomende zondag met de methode Bij-
bel Basics. De kerkenraad is akkoord gegaan met een verzoek van de kindernevendienst-
leiding hiertoe. Deze methode biedt materiaal rond 200 essentiële Bijbelverhalen. Kort 
gezegd denkt de kindernevendienstleiding hiermee een methode in gebruik te nemen die 
meer aansluit bij de belevingswereld van kinderen. In de volgende Schakel zullen we de 
achtergrond verder toelichten. Wil je alvast meer weten over deze methode? Neem dan 
eens een kijkje op www.bijbelbasics.nl 

Bijbel Basics 
Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waar-
in de Bijbel centraal staat! In deze gratis methode 
zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspart-
ners en ontdek je samen wat de Bijbel te zeggen 
heeft. 
www.bijbelbasics.nl  

Aankomende zondag staat Handelingen 9:1-22 centraal: Saulus vervolgt christenen, maar 
nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven. 

Koffieochtend op donderdag 
In verband met de verbouwing van de Voorhof willen wij u laten weten, dat de koffie-
ochtend gaat plaatsvinden in de Soos van de kerk. 
Wij zien uit naar uw komst 

http://www.bijbelbasics.nl/
http://www.bijbelbasics.nl/

