Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof

10.00 uur Startzondag

Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek
Ouderling : Sierd Smit

Diakenen : Herman Engel, collectant Kees van Wolfswinkel
Organist : Jaap van Dijk

Lector : Erna Veldhuizen

Kindernevendienst : Jantine Sonnenberg

Koster, Gastheer/vrouw : Ad Kleinveld, Matthijs en Sifra van der Haven
Beeld, Beamer : Mariélle van Bentum, Jan van Bentum

""""""" Geluid : Jozef Jan Vonhof

' Zingen en uitleg:

etiket ' Aanvangslied :Psalm 139: 5en 8
' Kyrie : met lied 598
! Inleiding Gloria
! Gloria : ELB 308
| Lezing 2139
| Toelichting
“““““““ Evangelicaal : lied 139b en 886
Toelichting
Modern: :Oosterhuis 275, 139a
Malawi
Gedachtenis :Lied 139d
Toelichting op het vervolg
Dankgebed
Collecte
Slotlied :423:1,2en3

Bij deze dienst

Zondag is het startzondag. Van oudsher de aftrap van het nieuwe winterseizoen. Tijdens deze
dienst willen we daar ook weer op een feestelijke wijze bij stilstaan. Tijdens de dienst staat
psalm 139 centraal. Voor veel mensen een overbekende en een betekenisvolle psalm. Op een
prachtige en intense wijze verwoord de psalm Gods betrokkenheid bij de mens. God kent ons
door en door, Hij is betrokken bij ons zitten en opstaan, Hij gaat met ons mee tot de verste
verten. In de loop der jaren zijn er veel dichters en musici geweest die zich door deze psalm
hebben laten inspireren. In verschillende versies van deze psalm hebben zij de veel kleurigheid
van het geloof in woord en muziek vormgegeven. Die veelkleurigheid willen we in de kerk-
dienst ook een plaats geven. We zullen een aantal versies van psalm 139 met elkaar zingen.
Aan de hand van het landelijk jaarthema: ‘Ga je mee’ zullen ds. Pieter Koekkoek en ds. Mar-
ten Jan Kooistra daarbij uitleg geven. De dienst zal iets korter zijn dan we normaal gewend
zijn. We gaan namelijk ook actief aan de slag. Er is een mogelijkheid om een wandeling van
ongeveer 2,5 kilometer te doen. Tijdens deze wandeling, met een aantal vragen, kom je een
paar leuke pleisterplaatsen tegen. Als je niet wilt wandelen kun je in de kerk nog een tweetal
versies van psalm 139 instuderen en zingen, met ook een paar opdrachten. De uitkomsten van
de vragen en opdrachten gaan we thematiseren en als thema verwerken in de familiediensten
van het komende seizoen. Natuurlijk is er ook aan koffie gedachte en we sluiten af met een
overheerlijke lunch. We hopen op een mooie en inspirerende startzondag en natuurlijk op uw
komst en inbreng....
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Veertiende zondag na Trinitatis
Startzondag men: __

De bloemengroet gaat vandaag naar i

i . etiket

Uit de gemeente |

- Mevr. Leny de Koeijer (De Tol) is weer thuis. |

- Mevr. Wijke van Bentum - Sikma (De Schans 65), is nog in het |
Meander Medisch Centrum opgenomen.

- Dhr. K. Bouwmeester (Voorstraat 39G) is opgenomen in het
Meander Medisch Centrum in Amersfoort, afdeling C5 kamer 74.

- Mevr. Mevr. T.W. Bixerman-van Barreveld (De Schans) is opgenomen in het
Meander Medisch Centrum in Amersfoort, afdeling D2 kamer 85.

- Mevr. Mineke van der Walle - Druijff verblijft nog voor verdere revalidatie in‘Nieuw

Avondrust', van Den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, kamer 47.

Toelichting bij de schikking.

Thema: ‘Ga mee! - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, aan de hand

van Psalm 139.

In de schikking is een glazen bolle vaas geplaatst vol met spagnum, als beeld van de
moederschoot, waarin we allemaal zo kunstig geweven zijn. Maar ook als beeld van de
aarde, waarop we allemaal wonen (veelkleurige bloemen) en waar God ons altijd ziet en
met ons mee gaat. De 4 zonnebloemen staan daar symbool voor.

Bij de schikking is een hart van zand gevormd. Zandkorrels zo talrijk, als de gedachten
van God. In het hart zijn 3 aandachtspunten: 1 blauwe bloem als beeld van GELOOF,
groene blaadjes als beeld van HOOP en rode rozen als beeld van LIEFDE.

Aan het eind van de tafel staat een vaas met 1 zonnebloem als beeld van God, die met
ons meegaat tot het eind van de wereld.



Collecte: 1e Collecte: Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren -

Goed voorbereid met jongeren op weg. Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn
waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis
voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier
zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdsei-
zoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met loka-
le gemeenten.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst
brengen extra kosten met zich mee.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke re-
den dan ook iets extra’s verdienen. . ‘ﬁ&
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken. T appost9|

IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof

Voedselbank: September 2023

Een belangrijke letter uit het alfabet tijdens de maand sepTember is....... de T.

In de spelling wel de T van Thee’odoor genoemd. Daarmee is eigenlijk alles wel gezegd.
Deze maand graag thee voor de voedselbank. U weet wel wat smaakvol is. Dank.

Contactmiddag:

Op dinsdag 12 september starten we dit seizoen weer met onze maandelijkse contactmiddagen in
de Voorhof. Daar heten we u welkom, nemen even tijd voor een praatje onder genot van een
kopje koffie/thee, om vervolgens verrast te worden door de spreker van die middag. Deze keer
zelfs twee!

De dames Janny Goemaat en Ank van Amerongen komen ons vertellen hoe ze als “Jansje en
Bloem” op een speelse manier contact maken met mensen met een beperking. We worden mee-
genomen naar een wereld waar communicatie niet gaat zoals we gewend zijn en dit gaat gepaard
met luchtige humor, prachtige voorbeelden tot aan ontroerende belevenissen toe. Het beloofd
een interessante middag te worden.

Mocht u moeilijk zelfstandig naar de Voorhof kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van
vervoer. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht door Jan van Bentum.Tel: 06 12265324.
Hierbij is elke belangstellende van harte uitgenodigd!

Tot ziens, Team‘Contactmiddag’.

Kindernevendienst: Kindermoment op bankjes: Vanaf de Startzondag op 10 september zul-
len de kinderen -wanneer zij naar voren geroepen worden voor het kindermoment- plaatsnemen
op de bankjes die voor de stoelen in de kerkzaal worden geplaatst. Hiervoor en bij terugkomst in
de kerkzaal zitten de kinderen, net als nu, bij hun ouders.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg

Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze
hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze
vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedza-
me demonstranten verdwijnen achter de tralies.

Vandaag vragen wij uw handtekening voor studentenactivist Umar Khalid.

De Indiase studentenactivist Umar Khalid zit al meer dan 3 jaar vast zonder rechtszaak. Khalid
liet zich kritisch uit over een wet die discriminerend is voor moslims. Sindsdien zit hij onterecht
vast. Hij heeft niets misdaan. Toen Khalid zich uitsprak over de discriminerende wet werd hij
beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Hij werd in september 2020 opgepakt. De autoriteiten

klaagden hem aan voor het aanwakkeren van geweld tussen groepen en rellen. Afgelopen 24
juli stelde het Hooggerechtshof van India voor de tweede keer zijn borgtocht uit. Kom in
actie en onderteken de brief in de hal

Voortgang renovatie:

Op zondag 24 september hebben we de voorlopig laatste kerkdienst in onze vertrouwde om-
geving van De Voorhof. Wij hopen voor de kerstdagen weer in onze gerenoveerde kerk sa-
men te kunnen komen.

Tot die tijd zijn wij welkom bij de Catharina Parochie aan de Willem de Zwijgerlaan.

De bedoeling/ is dat wij ook de diensten gaan uitzenden vanaf 1 oktober.

Dat moet gebeuren met onze eigen apparatuur omdat de Catharina Parochie zelf niet die faci-
liteiten heeft. Dat vergt wel een extra inspanning van onze werkgroep Beeld en Geluid in die
week, na een week van drukte met The story of Abraham.

Meer over hoe het gaat m.b.t. de kerkdiensten na 24 september, hoort u binnenkort via de
Kerkenraad en taakgroep Eredienst.

Wij streven ernaar om zo lang mogelijk de zijzalen en met name de Soos beschikbaar te hou-
den voor vergaderingen en verdere samenkomsten zoals ouderencontactmiddagen, sjoelen en
het koffiedrinken. Het zal af en toe behelpen zijn, en daarom vragen wij om uw begrip als de
beheerder en wij moeten schuiven met beschikbare zaalruimte.

Ook doen wij een beroep op u als wij kijken naar hulp bij ondersteunende bouwactiviteiten.
Concreet met de vraag om actieve hulp, dit in combinatie met het CVK-bericht m.b.t. de hulp
bij vermelde barometer en de bouwfonds mogelijkheid. Het intekenformulier ligt ook in de
hal, en is via de meegezonden link bij de zondagsbriefmail door een ieder te downloaden en
digitaal in te vullen.

Wij gaan ervan uit als CVK dat wij bij uw fysieke en financiéle ondersteuning, naast de voor-
genomen werkzaamheden uit fase 1, nu ook (bijna) alle werkzaamheden uit de gehele fase 2
kunnen oppakken. Kortom, met de steun van de gehele Voorhofgemeente, bouwen wij verder
aan de toekomst. Bouwteam CVK Help mee met de verbouwing van De Voorhof!

De kosten die we gaan maken kunnen we met z’n allen fors omlaag brengen door allemaal e
(letterlijk) een steentje bij te dragen; het liefst door met zoveel mogelijk gemeenteleden sa-
men de handen uit de mouwen te steken. Vandaar dat we een barometer voor de verbouwing
lanceren.

Samen de handen uit de mouwen.

Met alles wat we als gemeente zelf doen besparen we enorm veel kosten, dus alle hulp is wel-
kom. Bent u goed met een sloophamer, of kunt u op een hele nette manier stucloper aanbren-
gen? Of houdt u van opruimen en wilt u dat eens wat groter aanpakken? Dan is uw hulp van
harte welkom! Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om fysiek mee te helpen,
dan kunt u uw bijdrage uiteraard ook leveren in de vorm van een (extra) gift.

Iedere extra inzet en bijdrage betekent dat we meer kunnen doen!

Zo kunt u uw steentje bijdragen:

We lanceren een inschrijfformulier waarin u kunt aangeven op welke manier u aan welke
activiteit wilt bijdragen. U kunt dit doorgeven door op deze link te klikken, of via het papie-
ren formulier in de bijlage bij de Zondagsbrief. In de hal van De Voorhof zullen ook zowel
papieren formulieren als QR-codes met een link naar het online formulier te vinden zijn.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer
E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl  Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.



https://forms.office.com/e/BiexhVsBcz

