
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
 
Berichten uit de gemeente 
- Mevr. K. Veldhuizen - Jochemsen (Julianaplein 6) is vanuit het ziekenhuis naar Revali-
datiecentrum Norschoten gegaan. Haar adres is Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld, 
Revalidatie afdeling 2 Kamer nr. 27 
- Mevr. Adri van Lambalgen - van Ingen, Kersentuin 43, is na een operatie in het Mean-
der inmiddels weer thuis. We wensen Adri een voorspoedig herstel. 
-Mevr. Mineke van der Walle - Druijff heeft in het Meander ziekenhuis een geslaagde 
operatie aan de bovenarm ondergaan. Inmiddels is ze weer voor verdere revalidatie 
in 'Nieuw Avondrust', van Den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, kamer 47.  
We hopen dat ze nu snel weer thuis mag zijn. 
- Mevr. W. Bakhuizen - van den Berg, Kouweland 24, is verhuisd naar Groenewoude, 
Kersentuin 1, afdeling Dahliahof, kamer 26. We hopen dat ze zich snel thuis mag voelen. 
 

 
 
Voorbeden:   
Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek         - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. Marten Jan Kooistra   - dskooistra@mjkooistra.nl 
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              20 augustus 2023 
                           
        Elfde zondag na Trinitatis 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof       
10.00 uur              Doopdienst 
Voorganger                : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                     : Lia Stegehuis 
Diakenen                : Cobi de Lange, collectant Irene Hendriksen 
Organist                : Jaap van Dijk 
Lector                : Annemiek van der Wansem 
Kindernevendienst            : Peter van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw       : Alexander Mateman, Gerda Holl 
Techniek        : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra, Ronald Maijen                                  

Muziek      : Janette Maijen, Nicolien Bouwmeester, Werner van der Burgh 
Zang          :  Hilde van de Berk 
Zingen 
Aanvangslied : Welkom iedereen    
  : Lied 218: 1, 2 en 5  
Glorialied  : Opwekking 733 
Kindermoment  
Schriftlezing : Psalm 36: 6 – 10 (Bijbel in Gewone Taal) 
    Spreuken 17: 6, Marcus 10: 13-16  
  : Opwekking 488 

           : Lied 278: 1 en 2 (Evangelische liedbundel)\ 
      Doop        : Lied 236: 1 en 4 (Zingende gezegend, melodie lied 801) 
           : ´Geroepen om te Zingen´ nr. 79: 1, 2 en 3  
      Gebeden 
      Slotlied         :  Opwekking 710 
 
Tijdens deze dienst zal Jort van Ledden, het zoontje van Frans en Jacqueline van Ledden – van 
Bentum, Laanzicht 50 worden gedoopt. Jort is het broertje van Tim. 
 
Bij deze dienst:   Thema:                   ‘Je hoort erbij’       
Voor de dienst van vanmorgen hebben we ‘Je hoort erbij’ als thema gekozen. Dat heeft alles 
te maken met de geboorte en de plaats en rol die je als mensenkind vervuld en gaat vervullen. 
Jort van Ledden zal worden gedoopt. Hij mag weten dat hij erbij hoort. En erbij horen dat 
heeft veel facetten. Jort maakt deel uit van het gezin van Ledden. Maar ook van de familie-
kring; opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten, van de dorpsgemeenschap van Wou-
denberg. En uiteindelijk is hij een wereldburger. Natuurlijk maakt hij ook deel uit van de ge-
meente van Christus. En uiteindelijk hopen we dat dat ook in zijn leven zichtbaar zal worden. 
Spreuken 17: 6 zegt: Het sieraad van oude mensen zijn hun kleinkinderen en het sieraad van 
kinderen zijn hun ouders. Tijdens het doopgesprek kwam dit ook aan de orde. In het dagelijks 
leven ervaren Frans en Jacqueline dit ook. In sommige culturen zijn kinderen mooi, maar ze 
horen er nog niet echt bij. Dat geldt pas als ze volwassen zijn. In Marcus 10 laat Jezus zien dat 
Hij daar totaal anders overdenkt. Hij stelt kinderen zelfs ten voorbeeld voor de volwassenen; Ik 
verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 
binnengaan.’ Jezus roept de kinderen vervolgens bij zich en zegent ze. Zijn liefde, bewogen-
heid en betrokkenheid bij kinderen is enorm groot. Van die liefde getuigd ook de psalmist in 
psalm 36.Vanuit de liederen en teksten klinkt hoop en uitzicht op de toekomst. Dat is ook waar 
we ons met de doop oprichten. In de doop belijden we dat we van God afhankelijk zijn. Van de 
grote reformator Luther is bekend, dat hij met grote letters op de muur schreef: “ik ben ge-
doopt”. Daarin vond hij houvast. Daarin vond hij een aansporing om niet af te haken, om de 
strijd niet op te geven, maar vast te houden aan de beloften van Jezus Christus onze Heer. 
Kortom ‘Je hoort erbij…’ 
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Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Duurzaamheidsfonds, Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van 
ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank: Juli/Augustus 2023 
We gaan niet bij de 'pakken' neerzitten in de maanden  juli en augustus. Dan kun je beter op een 
comfortabele stoel gaan zitten. Nee, deze pakken moeten de dorst lessen. 
Even een frisse slok tijdens de warme zomermaanden. 
Graag frisdrank in pakken of kunststofflessen zoals appel-,sinaasappel-, druiven-, tomaten-, of 
bijv. multivruchtensap. 
Vruchtenlimonadesiroop kan ook. 
We zetten het lege glas al vast klaar. Lekkerrrrr. 
Dank u wel al vast! 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad laat u weten, dat gemeenteleden Edy Haan, Evert Koenen en Ronald Maijen be-
reid zijn de taak van diaken op zich te nemen met als bijzondere taak: 
· Edy Haan, diaken 
· Evert Koenen, diaken 
· Ronald Maijen, diaken ZWO 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van bovengenoemde 
gemeenteleden in hun functie van ambtsdrager, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij 
de scriba op uiterlijk 30 augustus 2023. 
Wanneer er geen bewaren zijn ingediend, zullen Edy Haan, Evert Koenen en Ronald Maijen 
bevestigd worden tijdens de kerkdienst van 3 september 2023 als diaken met bovengenoemde 
bijzondere taken. 
 
Krabbeldienst: 
Op zondag 3 september starten we weer met de Krabbeldienst. Het komende seizoen sluiten we 
aan bij het jaarthema van de kerk. Het jaarthema is: ‘Ga mee…’. Tijdens de krabbeldiensten 
gaan we rondom dit thema iets doen. Op 3 september is het thema ‘Wie gaat er mee op reis?’. 
De vakantie is net achter de rug, leuk om daar even op terug te kijken. Ben jij ook op reis ge-
weest, wat nam je mee, wie ging(en) ermee? Het zijn zomaar wat items waar we bij stil kunnen 
staan. In de bijbel komen we ook veel verhalen tegen van mensen die op reis gingen.  
We hebben weer een leuke en uitdagende Krabbeldienst voorbereid met, liedjes, een verhaal en 
een toffe verwerking. 
Heb je vragen, suggesties of wil je meer weten bel of app gerust even met Marten-Jan (06-
52684452). O ja, papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s zijn ook welkom ;-).  
De Krabbeldienst begint om 16.00u in de Voorhof. 
We zien je graag op 3 september 
Géliene, Marlies en Marten-Jan 
 
 

Beste gemeenteleden, 
 Zoals beloofd willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de 
renovatie. Wij zouden u graag willen vertellen wanneer wij nu exact gaan starten, maar helaas 
is dat nog steeds niet mogelijk. Er zijn nog steeds te veel aandachtspunten om een concrete 
planning te kunnen maken. Wel hebben alle betrokken partijen beloofd uit te kunnen voeren 
in het 4e kwartaal van dit jaar. Daar gaan wij dan ook in mee en dit is en blijft ons uitgangs-
punt. We vorderen zeker, maar de afgelopen weken is er, door de bouwvakvakantie, weinig 
vooruitgang geweest. Wel is ondertussen duidelijk hoe het kanalenwerk van de luchtbehande-
ling moet gaan lopen, waar de luchtbehandelingskasten moeten komen te staan, hoeveel infra-
rood panelen wij precies nodig hebben om de juiste temperatuur te kunnen bereiken, en zo 
nog veel meer zaken die zich steeds meer vormen. Als alle radartjes in elkaar gaan vallen dan 
zou het dus ook zomaar opeens heel snel kunnen gaan. Leuk om te melden is het feit dat wij 
ondertussen een grote stap verder zijn met de indeling voor de nieuwe keuken. Er ligt een 
tekening en na wat vergelijking met verschillende aanbieders, tekent zich nu ook af dat wij de 
nieuwe keuken kunnen realiseren vanuit de opbrengst van de najaarsaktie. Hiervoor zullen 
nog wel wat hand- en spandiensten door ons zelf verricht moeten worden. Dit gezegd hebben-
de willen wij u dan ook graag informeren dat wij, zodra alles voor ons helemaal duidelijk is, 
de barometer bij u willen presenteren, met daarop zichtbaar voor welke werkzaamheden wij 
graag een beroep op u zouden willen doen en welke ruimte in het budget ons dat op levert. 
Wij hopen dan ook op uw medewerking te mogen rekenen. Als er weer wat te melden is, dan 
zullen wij dat uiteraard doen.  
Heeft u vragen, stel ze dan gerust bij ons. 
Hartelijke groet van de bouwcommissie. 

 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 juli t/m 21 augustus. In deze periode kan in  
  dringende gevallen contact worden opgenomen met ds Marten Jan Kooistra. 
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
Voor het muzikale evenement 'The story of Abraham' op 29 en 30 september a.s. zijn wij nog 
op zoek naar vrijwilligers voor de op- en afbouw en diverse hand- en spandiensten en ook 
BHV-ers en EHBO-ers. Het is fijn als je technisch en sterkt bent, maar dat is zeker niet nood-
zakelijk. Alle hulp is welkom. We denken ook aan lootjes verkopen of helpen bij de catering. 
 Heb je tijd op donderdag 28/9 (opbouwen) en/of op vrijdag 29/9 en/of zaterdag 30/9                 
of voor het afbouwen op maandag 2/10 en vind je het leuk om te helpen, meld je dan aan 
via storyof@pkndevoorhof.nl of via 06 - 81 00 12 25 (Gerda Streef).  
 
 
En noteer deze data dan ook alvast in je agenda! 
 
 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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