
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
- Mevr. Ineke van den Arend is sinds afgelopen woensdag, 2 augustus weer thuis. 

• Mevr.  Mineke van der Walle - Druijff verblijft voor revalidatie  in  
  'Nieuw Avondrust', van Den Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, kamer 47. 

- Mevr. K. Veldhuizen - Jochemsen (Julianaplein 6) is vanuit het ziekenhuis naar        
Revalidatiecentrum  Norschoten. Adres, Klaverweide 1,  3773 AW Barneveld,  
Revalidatie afdeling 2 Kamer nr 27. 

• Mevr. Lina van Barreveld, Van Ginkelweg 53 is opgenomen in het Meander Me-

disch Centrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.  
 
Overleden: 

Op vrijdag 28 juli is op 94-jarige leeftijd overleden Neeltje (Nel) Hildebrand - 
Sohier, Kersentuin 1. (Correspondentieadres: Eurusweg 3, 3731 JT De Bilt) 
 

• Op zaterdag 29 juli is op 92-jarige leeftijd overleden Johannes Christiaan Pons, 

Westerwoud 55 (correspondentieadres: Westerwoud 55, 3931 DK Woudenberg) 

Van beiden heeft het afscheid en de begrafenis inmiddels plaatsgevonden 
 
Op zondag 30 juli is op op de gezegende leeftijd van 93 jaar overleden Hendrika 

(Riek) Heus - Esser (Huize Nieuwoord). (Correspondentieadres: Alpherwetering 
23 2741 MK Waddinxveen). De dankdienst voor haar leven is op Vrijdag 4 au-

gustus om 14.00u in De Voorhof, aansluitend is de begrafenis op de Algemene 
Begraafplaats  

Dienst is te volgen via de gebruikelijke uitzending van De Voorhof. 
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              6 augustus 2023 
                           
  Negende zondag na Trinitatis 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof        10.00 uur                           
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling                         : Evert van Asselt 
Diakenen                    : Ronald Maijen, Jan van Bentum 
Organist                    : Berend van Surksum 
Lector                    : Gerda Streef 
Kindernevendienst                : Annemiek van der Wansem 
Koster, Gastheer/vrouw           : Ad Kleinveld, Herman en Jantine Engel 
Beeld, Beamer         : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra        
Geluid                                         : André van Dijk 

Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 68: 7 en 9 
Glorialied        : Gezang 257 (lbvdK) 
Kinderen in het midden  : Zingen ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
Schriftlezing    : Nehemia 9: 15 – 20 
                         : Lied 655: 1, 2 en 4 
Schriftlezing    :  Mattheüs 14: 13-21 
                         : Lied 383: 1, 2 en 3 
                         : Lied 841: 1 en 2 
Gedachtenis Neeltje Hildebrand Sohier en Hendrika Heus - Esser 

       Gedachtenislied 416: 1-4 
                            Slotlied          :  Lied 423: 1,2 en 3 
 
Bij deze dienst: Thema “Meer dan brood alleen” 

De lezing uit Mattheus 14 begint met de woorden: ‘Toen Jezus hiervan hoorde…’ Deze woor-
den wijzen terug naar wat net hiervóór verteld is, namelijk dat Johannes de Doper is gedood 

door koning Herodes. Johannes was een ‘wegbereider’ voor Jezus: hij vertelde de mensen dat 
ze zich moesten bekeren en doopte hen in de Jordaan. Maar koning Herodes heeft hem laten 
arresteren en uiteindelijk laten doden. Dat is voor Jezus een verdrietig bericht, en misschien 

ook een bericht dat aan het denken zet. Zijn dit de consequenties als je vertelt over de komst 
van Gods koninkrijk? En kan Jezus dat dan wel blijven doen? Ook bij Nehemia lezen dat het 

volk vaak andere wegen gaat dan de weg van God. En toch zo laat Nehemia ons weten blijft 
God trouw aan zijn volk en aan de belofte die Hij heeft gedaan: Maar liefdevol als U bent, 

hebt U hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Die nabijheid wordt ons ook duidelijk 
gemaakt in de evangelielezing uit Mattheus 14. Als Jezus uit de boot stapt en de grote menigte 

mensen ziet raakt Hij met ontferming bewogen en is er tijd om hun zieken te genezen. Tegen 
de avond is het tijd van eten en geeft HIJ de menigte te eten. Vijf broden en twee vissen blij-

ken genoeg te zijn voor die grote menigte mensen. Opnieuw blijkt: de enkeling en de menigte 
zoeken God niet tevergeefs. Jezus gebiedt de leerlingen te doen waar het in het discipelschap 
om gaat: vertrouwen, geloven en delen. Niet wegsturen…Door de ogen van deze tijd zijn de 

lezingen niet altijd goed te snappen. En die vervreemding mag er zijn. Het is ook ongewoon, 
die zelfopofferende liefde van God en Jezus. Het zorgen voor mensen, geloven dat weinig ook 

(meer dan) genoeg kan zijn. Het durven leven van Gods overvloed. Door daarbij stil te staan 
kan vervreemding omslaan in verwondering!! Beide lezingen gaan de mooie en moeilijke kan-

ten van het leven niet uit de weg. Ze laten ook duidelijk blijken dat niet alles door onszelf te 
organiseren valt. Het is minder maakbaar dan we denken, sommige dingen overkomen je of 
komen over je. En dat is iets wat ook wij kunnen herkennen: we kunnen ons niet van geluk 

verzekeren en we kunnen ons uiteindelijk niet wapenen tegen verlies en dood. Maar in dat al-
les mogen wij wel Gods nabijheid ervaren, Hij is meer dan brood alleen…!! 
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Collecte:  
1e Collecte: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contact-
middagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, men-
sen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulp-
dienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen bin-
nen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank: 
We gaan niet bij de 'pakken' neerzitten in de maanden  juli en augustus. Dan kun je beter op een 
comfortabele stoel gaan zitten. Nee, deze pakken moeten de dorst lessen. 
Even een frisse slok tijdens de warme zomermaanden. 
Graag frisdrank in pakken of kunststofflessen zoals appel-,sinaasappel-, druiven-, tomaten-, of 
bijv. multivruchtensap. 
Vruchtenlimonadesiroop kan ook. 
We zetten het lege glas al vast klaar. Lekkerrrrr. 
Dank u wel al vast! 
 
 
Samen aan tafel: 
Op vrijdag avond 11 augustus 2023 willen we graag weer samen aan tafel gaan. U komt toch 
ook!! U kunt zich opgeven aanstaande zondag, voor en na de dienst van 10 uur bij de uitgang . 

Ook nog opgeven op maandag 7 en dinsdag 8 augustus bij Jan v. Bentum telefoon 033 2862810 
en 06 12265324 .het zou gezellig zijn u daar weer te treffen. 

 
 
Vrijwilligersavond 18 augustus - Save the date 
Op vrijdagavond 18 augustus, zal het CVK de vrijwilligersavond van dit jaar organiseren. 
Vanaf 18.00 uur zijn alle vrijwilligers weer welkom bij De Voorhof. 
Komende weken volgt er meer informatie omtrent het programma. 
Ook m.b.t. hoe op te geven. 
Dit is alvast de vooraankondiging, zet de 18e augustus dus vast in de agenda 
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
Voor het muzikale evenement 'The story of Abraham' op 29 en 30 september a.s. zijn wij nog op 
zoek naar vrijwilligers voor de op- en afbouw en diverse hand- en spandiensten en ook BHV-ers 
en EHBO-ers. Het is fijn als je technisch en sterkt bent, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Alle 
hulp is welkom. We denken ook aan lootjes verkopen of helpen bij de catering. 
 Heb je tijd op donderd 28/9 (opbouwen) en/of op vrijdag 29/9 en/of zaterdag 30/9 of voor het 
afbouwen op maandag 2/10 en vind je het leuk 
om te helpen, meld je dan aan 
via storyof@pkndevoorhof.nl of  
via 06 - 81 00 12 25 (Gerda Streef).  
 
En noteer deze data dan ook alvast in je agenda! 
 

Een ‘normale’ week in Malawi. (World Servants MA223) 
Nu de bouw is gestart en er kennis is gemaakt met de gemeenschap, kan er een normale week 
van start gaan in Malawi. En natuurlijk begint die met een swingende kerkdienst met het hele 
dorp. En ‘s middags is de interlandwedstrijd om de eer. Het ging er stevig en fair aan toe. Wie 
waren er het meest eerzuchtig?… Er is keihard gewerkt en dat is goed te zien. En ook het 
kinderprogramma is enthousiast van start gegaan met veel, héél veel kinderen. Wilt u uitge-
breider op de hoogte blijven? Kijk dan mee via de volgende link: https://
www.worldservants.nl/leef_mee/MA223. Wat zullen er veel verhalen te vertellen zijn, als ze 
terugkomen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 juli t/m 21 augustus. In deze periode kan in  
  dringende gevallen contact worden opgenomen met ds Marten Jan Kooistra. 

 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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