
 

 
 
    
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
Geboren: Op 19 april werden Frans en Jacqueline van Ledden (Laanzicht 50) verblijdt 
met de geboorte van een zoon. Zij gaven hem de naam; Jort. Jort is het broertje van Tim. 

We willen jullie van harte feliciteren met dit nieuwe leven en hopen dat Jort voorspoedig 
en onder Gods zegen mag opgroeien in jullie gezin. 
 

Voorbeden:   
 Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek         - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. Marten Jan Kooistra   - dskooistra@mjkooistra.nl 
 
 
Overstapviering 
Op zondag 7 mei maken 4 kinderen een overstap. Guus Boshuizen, Hannah Koelewijn, 
Hugo Mateman en Elin Boshuis maken de overstap van de kindernevendienst naar de 
tienerdienst en van de basisschool naar de middelbare school. Een bijzonder moment 
waar we tijdens de overstapviering bij stilstaan. Onze overstappers krijgen een gevulde 
rugzak mee voor onderweg. In deze rugzak zit een broodtrommel gevuld met 
'levensbrood' voor onderweg. Heeft u een wens, een wijze les, tip of advies voor onze 
overstappers, dan kunt u dit op een broodje schrijven. De (papieren) broodjes liggen op 
de witte kast in de hal. Dank! 
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                   30 april 2023 
                              Jubilate 
                               (Juicht) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   10.00 uur :   
Voorganger                : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling          : Lia Stegehuis 
Diaken     : Jan van Bentum, collectant Eveline van Bentum 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Carolina van der Krans 
Kindernevendienst     : Annemiek van der Wansem  
Koster, Gastheer/vrouw    : Albert Timmerman, Gerda Holl 
Beeld, Beamer                 : Mariëlle van Bentum, Elizaberth Kooistra 
Geluid                                     : Ronald Maijen 

Zingen    
Aanvangslied         : Psalm 66: 1 en 2 
Kyriegebed  Woorden waaruit wij leven 
Gloria                    : Lied 357: 1, 3 en 4 (Evangelische liedbundel) 
Kinderen in het midden : ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
Schriftlezing             :  1Petrus 2: 19-25  
                                  : Psalm 23c: 1, 2, 3, 4 en 5 
Schriftlezing             : Johannes 10: 1 – 10  
    : Lied 23a: 1, 2 en 5 
   : Lied  971: 1, 2 en 3 

        Gebeden 
        Jongeren van het project Malawi 
       Collecte 
        Slotlied                     : Lied 708: 1, 6 en 14 
 
Bij de dienst:             Thema:  ‘Voor wie zorg jij…?’ 
 De naam van deze zondag is ‘Goede Herder’. Verhalen over herders komen we op verschillen-
de plaatsen in de bijbel tegen. Zo worden de koningen van Israël met herders vergeleken. 
Psalm 23 is een overbekende psalm die de Heer als Herder bezingt: ‘De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek’. 
Maar ook bij de profeet Ezechiël komen we meerdere ‘herdersteksten’ tegen bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 34: ‘Pas maar op, herders van Israël! De herders moeten toch voor de schapen zor-
gen? Maar jullie zorgen alleen maar voor jezelf!’. Een andere bekende tekst over herders is 
Johannes 10.  
In Johannes 10 gaat het over een herder en schapen. Jezus is de herder en wij zijn de schapen, 
zo denken we dan al snel – en zo wordt het vanaf vers 11 ook ongeveer beschreven. Maar in de 
eerste verzen lopen de beelden door elkaar heen en in elkaar over. Jezus begint ermee dat hij 
(tegen de Farizeeën) zegt dat een echte herder niet door het raam naar binnen klimt: wie dat 
doet, is een dief of een rover. Een echte herder gaat natuurlijk door de deur; de bewaker zal 
voor hem open doen. En daarna luisteren de schapen naar zijn stem. Daarmee spreekt Jezus de 
farizeeën mogelijk ook aan op hun eigen herderschap. Zij zijn de hoeders van het volk Israël. 
Tenminste, dat zouden ze moeten zijn. Maar komen zij wel als een echte herder naar het volk 
toe? Of benaderen ze hen eerder als dieven en rovers? En luistert dat volk wel echt naar hen, 
zoals schapen naar hun herder luisteren? 
Petrus zegt: ‘eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw Herder teruggekeerd, naar Hem 
die uw ziel behoed’. Petrus heeft de woorden van Jezus (die we vorige week hoorden uit Jo-
hannes 21) blijkbaar goed in zijn oren geknoopt. Hij heeft ontdekt wat het betekent om lamme-
ren te hoeden en schapen te weiden. Jezus zegt, ik ben de deur, kom door die deur naar binnen 
en je vindt een veilige plaats. De teksten van vandaag zitten vol betekenis; over Jezus zelf, 
over de farizeeën, over de mensen in Israël maar ook over onszelf. Voor wie ben jij een deur? 
Voor wie zorg jij…? 
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Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de administratieve kosten vallen. Veel van 
ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te maken en bij de 
uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke 
reden dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 

Voedselbank Mei 2023:   

Veel mensen ontvluchten het koude voorjaar en zoeken via last minute vluchten de warmte op. 
Naar het zuiden van Italië bijvoorbeeld. 
Wél, de clientèle van de voedselbank zijn al héél  blij met een Italiaans getinte,  warme maaltijd 
op tafel. Dus gaan wij samen met een warm gevoel op weg om deze maand de puntjes op de i te 
zetten? Bijvoorbeeld: spaghetti, macaroni of ravioli. Dat noemen ze Pasta in Italië.  Dus wellicht 
een pasti sausje er bij?  Ooh, wat fijn dat u daar óók nog aan denkt! 
Hartelijk dank. 
 
Een koffie ontmoeting: 
Op woensdag 3 mei wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij 
u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan.Tegelijkertijd is 
er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen.  
U bent van harte welkom.   
Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363 
 
Activiteit JOP Kids 
JOP Kids is de club voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de Voorhof! We sluiten dit seizoen af 
met een leuke activiteit op zaterdag 6 mei. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn van harte wel-
kom om mee te gaan.  
Heb je zin in een waanzinnig avontuur, geef je dan op bij Janneke Smit (j@nnekesmit.nl). 
We verzamelen om 15.15uur bij de kerk. Op de fiets vertrekken we richting Scherpenzeel. Een-
maal aangekomen bouw je samen een vlot. Na een testvaart ga je met het vlot op zoek naar een 
schatkaart en een schatkist. We sluiten de activiteit af met een gezamenlijke patatmaaltijd.  
We verwachten rond 19.30uur weer terug te zijn bij de kerk.  
We vragen een eigen bijdrage van 12,50. 
 

Contactmiddag: 
Dinsdag 9 mei is er weer een Contactmiddag. We beginnen deze keer een uur later, om 15.30 
uur. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Mocht u zich nog niet hebben opgege-
ven wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. Belt u dan naar Clarie Aarsen, tel. 2862700. 
 
Samen aan tafel voor iedereen:  
Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 12 mei a.s. Het inschrijfformu-
lier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De Voorhof. Of via samen-
aantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra).  
Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond!! 
Groet, Tineke, Elizabeth en Jantine 

Voorjaarsmarkt 13 mei: 
Zaterdag 13 mei organiseren we weer de voorjaarsmarkt van 9.00 t/m 14.00 uur bij De Voor-
hof. Een markt vol met pot- en tuinplanten, potgrond en tuinverzorging en allerlei activiteiten 
voor de kinderen zoals een springkussen, grabbelen en spijkerslaan. Daarnaast zijn er wens- 
en condoleancekaarten te koop en zijn er stands voor speelgoed, stroopwafels van de Wom-
bargse Stroopwafelbackerij, broodjes knakworst en pannenkoeken.  
Vooraf bestellen kan ook en bent u gegarandeerd van uw bestelling. Dit kan via onze website 
www.pkndevoorhof.nl of door het inleveren van een bestelformulier bijgevoegd bij de zon-
dagsbrief. Al met al een leuke en goede reden om de dag voor Moederdag naar De Voorhof te 
komen en elkaar te ontmoeten. Zien we u/ jou dan ook? 
Het actiecomité 
 
Examenkandidaten:  

Voor veel scholieren uit Woudenberg is de komende periode een (in)spannende tijd: de exa-

mens en daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examen-
kandidaten namens PG De Voorhof een kleine attentie geven als ze in afwachting zijn van 

hun uitslag. Doe je zelf examens of doet uw (klein)kind/familielid examens, of kent u een 
jongere die examen doet, dan horen we dat graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij 

Cobi de Lange Cobi.de.lange@pkndevoorhof.nl Alvast bedankt! 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 28 april t/m 8 mei in deze week kan in dringende 
gevallen een beroep worden gedaan op ds. Marten Jan Kooistra. 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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