Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof
10.00 uur :

Voorganger : ds. Pieter Koekkoek, ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling : Rien Stuivenberg

Diaken : Jan van Bentum, collectant Irene Hendriksen
Organist : Berend van Surksum

Solisten : Hilde van de Berk, Angelique Martina
Lector : Sierd Smit

______________ , Kindernevendienst : Jantine Sonnenberg
' Koster, Gastheer/vrouw : Ad Kleinveld, Herman en Jantine Engel
! Beeld, Beamer : Ab van den Pol, Meino Wijnberg

! Geluid : André Nederlof
etiket | Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman

| Zingen

| : Lied 617

| Aanvangslied :Lied 216: 1 -3

e ———-__1 Kyriegebed

Glorialied :Lied 645:1,5en6

Kinderen in het midden : Projectlied: ‘Verander je mee..?

Schriftlezing : Exodus 14: 19 - 22
:Psalm 118: 9 en 10

Schriftlezing : Johannes 20: 1-18
:Lied 637: 1 -4

Overdenking

:Lied 630:1,2,3 en4
Gebeden afgesloten met : Lied 1006 ‘Onze Vader’

Collecte
Slotlied : Lied 634: 1 en 2
Bij deze dienst: Thema: Alles wordt anders

In de verhalen die we op de Paasmorgen lezen schenkt God ons een teken van LEVEN ... Het
volk Israél heeft de slavernij van Egypte achter zich gelaten. Onder leiding van Mozes en
Adron zijn ze op weg naar het beloofde land. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te
wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden het volk dag
en nacht verder trekken. Dan komen ze bij de Schelfzee (ook wel Rietzee genoemd) en daar
blijkt dat de Egyptenaren hun achteropkomen om hen terug te halen. Maar ook nu leidt God
het volk door de zee en ze worden opnieuw bevrijdt van de Egyptenaren.

In Johannes 21 lezen we dat Maria van Magdala zich vroeg op de eerste dag van de week naar
het graf begeeft. De eerste dag is de dag dat het licht wordt geschapen. De schepping vangt
aan, gloednieuw...

Aangekomen bij het graf blijkt dit leeg te zijn. Groot feest zou je denken! In tegendeel! Bij
Maria van Magdala is er geen onmiddellijk besef van licht dat door alle donker heen breekt.
Om nog maar te zwijgen over een verandering in haar bestaan. Bij haar is er net als bij de Isra-
&lieten aan de Rietzee sprake van verwarring en verbijstering. Maar alles blijkt anders te zijn
en te worden. Maria herkent Jezus nadat hij haar naam genoemd heeft.

Na Pasen is niet alles weer hetzelfde als voor die tijd. Jezus ligt niet meer in een graf. Hij is
niet dood en voorbij. Af en toe zal hij verschijnen aan zijn leerlingen. Zo zal Hij laten zien dat
God nooit stopt met het verhaal dat Hij met mensen begonnen is. De Heer is waarlijk opge-
staan: alles wordt ander...!!!
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Pasen

_________________

etiket

Liturgische Bloemschikking:

Jezus is opgestaan. Niet de dood, maar het Leven heeft het laatste
Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de donkere lavas-
tenen in de schikking te vervangen en te maken tot een feestelijke paastuin met witte
bloemen.

Bij de schikking liggen de linnen windsels. In de schikking brandt een witte kaars als
symbool van het nieuwe Leven.
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Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar '
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Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. Jannie Lagerweij - Huiberts (Klein Lichtenberg 54) is opnieuw opgenomen in het
UMC (Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht) Ze ligt op afdeling Oost C-4 kamer 10.

- Mevr. Rietkerk - Blom (Paulus Potterlaan 14) is in het MMC opgenomen geweest i.v.m.
een operatie aan haar rug. De operatie is goed geslaagd en ze is inmiddels weer thuis. We
wensen haar een voorspoedig herstel.

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag (19.30u)

Goede Vrijdag, is de dag van zwart, een dag van rouw en verdriet, van verstilling en ver-
bijstering. Samen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We lezen het lijdens-
evangelie, zoals Mattheus dat in de hoofdstukken 26 en 27 heeft beschreven. De teksten
wisselen we af met bijpassende liederen. We eindigen in stilte, maar mogen hoopvol de
nacht ingaan omdat we weten van opstanding, en dat bij God de dood niet het laatste
woord heeft.

Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag (22.00u)

In de avond van zaterdag vieren we de Paaswake. In de duisternis van de nacht wordt het
licht van de nieuwe Paaskaars binnengedragen. De Paaskaars die verwijst naar de opstan-
ding, het Licht van Christus. En aan dat licht ontsteken ook wij licht dat de duisternis
mag verdrijven. We lezen uit Thora, Profeten, Geschriften en Evangelie verhalen die ge-
tuigen van Gods bevrijdend handelen en de overwinning op de dood. We gedenken onze
doop en horen van opstanding en eeuwig leven....

Collecte: ZWO-project Malawi. Een groep jongeren uit onze gemeente zal vrijwilligers
werk gaan doen in Malawi. Lees meer in de Schakel van April



Collecte:

le Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen:
(geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen
t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan indivi-
duele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor
mensen in problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een verzorgde
tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen. "

Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken. ‘ﬁ‘: qppostel
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof R

Voedselbank April 2023: Geachte Burgers, Boeren en Buitenlui,

Al weer bijgekomen van de verkiezingsuitslagen? Het spreekwoord wie A zegt moet ook B zeg-
gen is aardig opgevolgd. En nu wordt u wéér gevraagd uw keuze te bepalen. Nee, niet of u trek
heeft in een Capuccino,, Doppio, Espresso, Latte, Macchiato of een ’ouderwets' kopje koffie
(zometeen, na de dienst?) Een heleboel politieke partijen zijn van de uitslag volkomen 'in de
bonen’ maar wij mooi niet! Wij allen mogen nu zonder enige politicke konsekwenties een keuze
uitbrengen tussen bonen, poeder voor filterkoffie, rood merk, arabica, oploskoffie, enz. Het is
namelijk weer Koffietijd in de maand april! Fijn dat u weer meedoet. Hartelijk dank.

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Wij vragen uw aandacht voor Amnesty Inter-
national, want wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat
ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw
zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demonstran-
ten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de
wereld. Vandaag vragen wij uw handtekening voor Leonard Peltier. De 78-jarige Amerikaanse
activist Leonard Peltier zit al meer dan 46 jaar achter tralies. Hij is lid van de American Indian
Movement (AIM), een organisatie die opkomt voor de rechten van de oorspronkelijke bewoners

van Amerika. In 1975 werden tijdens een confrontatic met AIM-leden twee FBI-agenten gedood.

Peltier kreeg hiervoor tweemaal levenslang, maar heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.
Zijn proces zat vol onregelmatigheden, zoals het achterhouden van bewijs. Tot nu toe is Peltiers
verlof steeds afgekeurd en staat er pas in 2024 een nieuwe zitting gepland. De kans is groot dat
hij dit niet zal halen omdat hij ernstig ziek is. Peltier lijdt nier- en hartfalen en heeft een levens-
gevaarlijke aandoening aan zijn buikslagader. Het enige humane om te doen, is hem vrijlaten.
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. Amnestygroep Woudenberg

Contactmiddag: Dinsdag 11 april is er weer een Contactmiddag. Van 14.30 - 16.30 uur. De
heer Bark uit Apeldoorn komt en het onderwerp is: “In de winkel van Sinkel”.
Ineke van den Arend.

Overstapdienst: In de kerk staan we regelmatig stil bij momenten waarop er iets verandert, of
die belangrijk zijn in het leven. Tijdens de 'Overstapdienst'staan we stil bij kinderen die de basis-
school gaan verlaten. Dit mooie moment in jouw leven, waarop er weer veel veranderingen
plaatsvinden, willen we in de kerk markeren. De overstapdienst voor kinderen van groep acht
van de basisschool is op zondag 7 mei 2023. In de afgelopen week zijn de kinderen, waarvan wij
weten dat ze in groep acht zitten, hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Misschien zijn we iemand
vergeten, daarom; heb je geen uitnodiging gehad en je wilt meedoen aan de overstapdienst meldt
dit dan even bij Marten-Jan (06-52684452) of Janneke (06-10590889). De voorbereidingsavond
is op donderdag 13 april om 19.30u in De Voorhof.

Samen aan tafel voor iedereen: Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst
van 14 april a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De
Voorhof. Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooi-
stra). Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond!!

Groet, Tineke, Elizabeth en Jantine

Geen liturgisch bloemstuk meer? Ook op deze Paasdag staat op de avondmaalstafel een bij
de betekenis van deze dag passende liturgische schikking. In de afgelopen veertigdagentijd
hebben we het steeds zien staan. In de Zondagsbrief staat er iets over te lezen, de dienstdoend
predikant legt onder andere uit waarom welke bloemen gekozen zijn en ze op die plaats in de
schikking staan. Vervolgens wordt er een bijpassend gedicht gelezen. Na afloop van de dienst
kunnen we er nog even van dichtbij goed naar kijken. In De Schakel van maart was te lezen
dat er bij voldoende belangstelling door Henneke Loosman workshops gehouden zouden
worden om uitleg te geven over het hoe en wat van liturgisch bloemschikken. Dit omdat Hen-
neke er in november mee stopt na dit vele jaren gedaan te hebben, ze deed dit samen met Els
van der Burgh die helaas is overleden. Lang leek het dat er geen opvolging zal zijn, maar mis-
schien is er hoop. Twee leden van onze gemeente hebben aangegeven wellicht geinteresseerd
te zijn in het maken van deze schikkingen, maar niet als enige. Er is behoefte aan verdere
versterking, met name op het gebied om verbinding te kunnen leggen met de inhoudelijke
kant. Heeft u/heb jij daar gedachten bij laat dat dan weten. Henneke vertelt je er graag meer
over: henneke@loosman.com, tel.nr. 0613819915. Zullen we er samen voor zorgen dat we
snel kunnen schrijven: ‘liturgisch bloemschikken gaat door!’?

The story of Abraham: Voor het muzikale evenement 'The story of Abraham' op 29 en 30
september a.s. zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de op- en afbouw en diverse hand- en
spandiensten. Heb je tijd op donderdagavond 28/9 en/
of op vrijdag 29/9 en/of zaterdag 30/9 en vind je het A
leuk om te helpen, meld je dan aan ABR A"H AM
via storyof@pkndevoorhof.nl of via 06 - 81 00 12 25 2 £ 30 sepTewnes 2023
(Gerda Streef). Noteer deze data alvast in je agenda! >

Ambtelijke molens malen langzaam:

Even bijpraten over de vorderingen van de renovatie. In januari hebben wij samen met de
architect vooroverleg gehad met de welstandscommissie. Inzet was de tekening met de aan-
passingen van de westgevel. De commissie was zeer te spreken over het ingeleverde voorstel.
Dit betekende dat de architect verder kon en ondertussen is de omgevingsvergunning aange-
vraagd bij de gemeente Woudenberg. En dan gaan de termijnen lopen waardoor voor ons een
periode van relatieve rust aanbrak. Afwachten tot de bouwvergunning wordt afgegeven.
Natuurlijk zijn we wel doorgegaan met de voorbereidingen van de andere processen, zoals de
luchtbehandeling. De berekeningen zijn klaar en de leverancier is bezig met het tekenwerk
voor de leidingsystemen. Wij verwachten dat eind april het wat en hoe hieromtrent duidelijk
is. De architect kan deze gegevens dan meenemen bij de invulling van de werktekeningen.
Het zijn geen sensationele ontwikkelingen tot nu toe, maar meer is er helaas niet te melden.

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol
E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl  Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.
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