10.00 uur Bevestiging ambtsdrager
Predikanten : Ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst, 2e ouderling : Rob Koelewijn, Johan de Kruijf
Diakenen : Eveline van Bentum, Evert van Asselt
Organist : Berend van Surksum
Lector : Carolina van der Krans
Koster : Erwout Blokhuis
Kindernevendienst : Arieéne Koelewijn, Marit de Kruiff
Beeld en Geluid : Martin Standaart, Elizabeth Kooistra
Zingen
Aanvangslied :Psalm 84: 1 en 6
Gloria :Lied279:1,2en3
EvLB :Lied 423:1,2,3en 4
Schriftlezing o 1 Samuel 17: 31-58

:Psalm 51: 5
Schriftlezing s Lucas 15: 1-6

: Lied 339a

:Lied 868: 1,2 en3
Afscheid Bettina van de Wetering : Lied 362: 2
Bevestiging Janny Kaljee : Lied 968: 5

:Lied 361: 1 en7
Slotlied :Lied 315:1,2en 3
Thema : Waar vertrouw ik op

Vandaag horen we in 1Samuel 17 het verhaal van David en Goliath. In Nederland staat dit
verhaal in de top-5 van meest geliefde bijbelverhalen. Het heeft alle elementen in zich van
een spannend jongensboek; een eenvoudige herdersjongen wint met lef, bluf, slimheid en ver-
trouwen van een ‘reuzenkrijger’. Je zou ook zo maar kunnen zeggen: wie niet sterk is

moet slim zijn. Maar er is meer over te zeggen, nl ‘waar stel je je vertrouwen op’. Goliath
heeft vooral vertrouwen in zichzelf, hij beschimpt en tart het volk én de God van Israél. David
maakt duidelijk dat hij op de God van Isra&l vertrouwt en dat hij Goliath ook vanuit dat ver-
trouwen tegemoet treedt. Waar Saul en zijn manschappen hun ‘hart laten zakken’, roept Da-
vid juist, ‘verhef je hart’, wees met je hart bij de Heer, vertrouw op hem!

David zoekt vijf kiezelsteentjes, ze worden ook wel verbonden met de vijf boeken van Thora.
Of staan ze misschien voor moed, vertrouwen, lef, bevrijding, vrede. Hoe het ook zij, het

is uiteindelijk één kiezelsteentje die de grote reus velt. Soms kunnen hele kleine dingen grote
gevolgen hebben. Je hebt er echter wel lef en vertrouwen voor nodig om het in gang te zetten.
Kortom waar vertrouw je op??

18.30 u. Geen dienst

Kerkdiensten volgende week: Vredesdienst

Zondag 22 september 2019

10.00 uur: Pieter Koekkoen

Collecte: Als vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van
oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezond-
heid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luiste-
rend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te on-
dersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en
PAX daar met klem aandacht en financi&le steun voor. Collecteert u mee?

18.30 uur: Zangdienst
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Bloemen:

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending)

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende
oorlog in Syrig, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en
kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrié€ zijn er mensen die voorzichtig te-
ruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme ver-
woesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen,
scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en
leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw col-
lecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door lokale kerken ter plaatse

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

Krabbeldienst

Zondag 29 september is er weer een krabbeldienst. Een Krabbeldienst is een laagdrem-
pelige kerkdienst, die inhoudelijk gericht is op kinderen van 0 tot 4 jaar, maar iedereen
is van harte welkom.

Heb je wel eens van Zacheiis gehoord? Jezus ging op bezoek in Jericho, de stad waar
Zacheiis woonde. Zacheiis wilde Jezus graag zien en wat zou hij graag even met Jezus
willen praten. Dit was zijn kans!! Maar, Zacheiis was klein en de mensen vonden hem
helemaal niet zo aardig. ‘Misschien zorgen de mensen ervoor dat ik Jezus niet kan
zien; het kan zijn dat ze mij tegenhouden als ik met Jezus wil praten; en wat zou Jezus
eigenlijk van mij vinden...?’, dacht Zacheiis. Tijdens de krabbeldienst gaan we het
horen en zien. We gaan weer leuke liedjes zingen en we volgen Zacheiis door Jericho.
Kom jij ook..??En neem gerust papa, mama, broertjes, zusjes, opa en oma mee!

We beginnen om 16.00u in de Voorhof.
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Voedselbank September 2019:

De maand september gaan we beginnen met bakmiddelen. Pannenkoekenmeel, bloem,
meergranenmeel, cakemeel,enz.

Worden we écht niet 'melig’ van. Hartelijk dank.

Afscheid en Bevestiging:
Tijdens deze dienst nemen we afscheid van Bettina van de Wetering en wordt Janny Kaljee
bevestigd als diaken.

Ideeénbus voor de najaarsmarkt op 2 november

Ook dit jaar organiseert de Voorhof weer een najaarsmarkt. Dit kunnen we niet zonder uw hulp.
Heeft u een goed idee of kunt u mee helpen, deponeer dan een strookje met naam en telefoon-
nummer in de ideeénbus. Dan nemen wij contact met u op.

Kinderkleding en kinderspeelgoed gezocht

Voor de najaarsmarkt van zaterdag 2 november zijn wij nog op zoek naar kinderkleding (voor
kinderen tot 12 jaar). Heeft u kleding dan kunt u het schoon brengen naar: Eva Busser-Messalina,
Henschoterlaan 10

Kinderspeelgoed kunt u inleveren bij: Sonja van Dijk, Frans Halslaan 28

Veiling van diensten en producten:

Ook dit jaar willen we in de aanloop van de najaarsmarkt weer een veiling organiseren. Uiteraard
hebben we aanbiedingen nodig van diensten en producten om te kunnen veilen. Heeft u iets aan
te bieden laat het dan weten aan: Sonja van Dijk 06.12673553 of mail naar
sonja.van.dijk@kpnmail.nl

Wij zoeken mensen die oliebollen willen bakken en loten willen verkopen

Er is de afgelopen jaren veel hulp geweest voor het oliebollen bakken en loten verkopen. Helaas
zijn er een aantal mensen die, mede gezien hun leeftijd, hiermee gaan stoppen. We hebben dus
dringend nieuwe mensen nodig.

Vind jij het leuk om op 2 november mee te werken op de najaarsmarkt?

Bel dan naar Sonja van Dijk of deponeer uw naam en adres in de ideeénbus, dan nemen wij con-
tact met u op....alle hulp is welkom, al is het voor een paar uur.

Samen zingen,samen geloven:

Samen zingen verbindt nu eenmaal. Een kerk vol, een stadion vol, een plein vol — eenlingen wor-
den een gemeenschap.

Op zondagavond 22 september a.s. is in navolging van vorig jaar een zangavond georgani-
seerd, waar een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om samen naar harte lust prachtige
liederen te zingen welke staan in het teken; “Feest der Herkenning”.

Aan deze avond werken mee: Adrie Duizendstra (Orgel/Piano), Hilde de Ronde (Zang), Ton
Kaljee (Zang) en Ds. Pieter Koekkoek (opening en sluiting). Een ieder is hartelijk welkom in
de Kerk "de Voorhof". De Kerk is open vanaf 18.00 uur en de avond begint om 18.30 uur tot

ca 19.30 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte. t.b.v. De Diaconie.

Na de bijeenkomst is er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie wat na te pra-
ten. We zien uit naar een heerlijke uur zingen van bekende liederen voor jong en oud, die voor
een deel komen uit de: Opwekkingsbundel, Joh. de Heer, Nieuwe Liedbundel en Evangelische
liedbundel, etc.

Bijbelkring Groenewoude:

Dinsdag 24 september is er voor een groep ouderen Bijbelkring in een van de zalen van Groene-
woude. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel, een lied of een onderwerp besproken. De bijeen-
komst is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door Pieter Koekkoek of Alice Bossema.
Ook ouderen die niet in Groenewoude of omgeving wonen zijn van harte welkom.

Voorbeden:
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende de
hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

Sint Franciscuslunch:

Op zondag 6 oktober 2019 hopen we een eerste Sint Franciscuslunch te organiseren in de H. Ca-
tharinakerk. De lunch begint om ongeveer 12.15 uur. U bent van harte welkom. Tijdens de lunch
horen we meer over het leven van sint Franciscus, een verhaal waarin het gaat over de zorg en
aandacht voor de aarde en alles wat leeft. We gaan met elkaar in gesprek over onze zorg voor het
klimaat en op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid.

Voor de lunch is er om 11 uur een viering in de H. Catharinakerk waaraan het interkerkelijk koor
Rejoice o.1.v. Trees Meijer en Bram van der Mark zal meewerken.

Nodig gerust iemand uit om mee te komen.

Opgeven kan via intekenlijsten die op 22 en 29 september in de hal liggen.

U mag ook een mail sturen naar Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl of Alette van de
Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl

De Voorhof tuin in beeld...

Alle Woudenbergers, die belangstelling hebben, heten wij hartelijk welkom! Doet u mee om ze uit
te nodigen? Iedereen mag het ontdekken, beleven en ervan genieten: in de liturgie-, stilte- en ont-
moetingstuin van Woudenberg. Tijdens het weekend van Kerkproeverij:

Zaterdag 28 september is er om 14.00 een 15.00 uur een interessante rondleiding door de Voorhof
tuin en tussen 13.30 en 15.30 is er tijd voor ontmoeting en een kleine picknick.

Zondag 29 september 9.30 uur inloop met koffie, thee, limonade en iets lekkers, 10.00 uur kerk-
dienst, na afloop staat er weer een bakkie met klaar en is er ook nog een rondleiding door de tuin.
Wie laat u/jij dit weekend meebeleven/proeven?

Recepten Kerkproeverij

Voor de kleine picknick tijdens ‘De Voorhof tuin in beeld’ op zaterdag 28 september tussen 13.30
en 15.30 uur hebben wij een aantal speciale recepten bedacht. Voor de zondag is er een verras-
singsrecept.

Als u/jij zich aanmeldt een recept te maken, krijgt u de recepten en kunt u een keus maken. Het
zijn geen ingewikkelde recepten, mocht u toch liever een cake of iets anders maken dan is die mo-
gelijkheid er ook. Bij de recepten zit ook een cake die 3 dagen van te voren gemaakt kan worden
en dan nog lekkerder smaakt....

Meldt u snel aan of informeer vrijblijvend: kerkproeverij@kpndevoorhof.nl

Meer informatie over het weekend van Kerkproeverij kunt u lezen in de Schakel of op de website.

Inzamelactie voor de voedselbank bij Hoogvliet op zaterdag 5 oktober

Op zaterdag 5 oktober vindt er weer een inzamelactie plaats bij supermarkt Hoogvliet in Wouden-
berg. De ingezamelde artikelen zijn bestemd voor de klanten van de voedselbank in Woudenberg
en Scherpenzeel.

Voor deze actie zijn er nog enkele vrijwilligers nodig die gedurende anderhalf uur de artikelen in
ontvangst nemen en sorteren. Wil je meedoen? Meld je aan bij de codrdinator van Voedselbank
Woudenberg en Scherpenzeel:

via email rijk.beumer@gmail.com

telefonisch 06-40499934 of 033-8873678

Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 18.00 uur s.v.p.



