10.00 uur Overstapviering kindernevendienst
Predikant : Ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Gerda Holl
2e Ouderling : Annelies Buurmans
Diakenen : Lammy Holl, Kees van Wolfswinkel
Organist : Berend van Surksum
Lector : Sierd Smit
Koster : Erwout Blokhuis
Kindernevendienst : August Wijnberg, Mariglle Timmermans
Beeld en geluid : Ronald Maijen en André Nederlof
Zingen
Aanvangslied : Lied 288
: Psalm 27: 1
: Lied 299j: 1 en 2
Glorialied : Psalm 150: 1 en 2
Gesprek met de kinderen : “God kent jou vanaf het begin” (Combo)
le schrifilezing : Ezechiél 17: 22-24 (Bijbel in Gewone Taal)
: Lied 517:3
2e schriftlezing : Marcus 4: 3-8 & 30-34 (Bijbel in Gewone Taal)
:Lied 923: 1 en2
: Opwekking 733 (Combo)
:Lied 416: 1,2 en4
Slotlied :Lied 423:1,2en 3

Muziekale medw.: Arieéne Koelwijn, Corine de Kruijf en Jannette Maijen gitaar,
Marlies van der Laan saxofoon, Werner van der Burgh Djembé

Thema : IK zorg voor groei....!!

Tekst bij deze dienst : Zie binnen van de Zondagsbrief

Voorbeden:
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur: Hof van Hedendienst

Op het programma staat de Preek van de Leek. De Leek is dit keer Sierd Smit.

Het thema van deze dienst zal zijn Storm. Storm in je leven, storm op het meer. Hoe storm ook
weer rust in je leven kan brengen.

Komt u ook allemaal? Na afloop is er weer gelegenheid om na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Kerkdiensten volgende week 24 juni - Avondmaal
10.00 u.: Ds. Marten Jan Kooistra
Collecte: ZWO

15.30 uur: Ds. Marten Jan Kooistra - Avondmaal Groenewoude
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Derde zondag na Trinitatis

Bloemen:

le Collecte:

Gevluchte Rohingya in levensgevaar door regenseizoen

Bangladesh lijkt haar best te doen om alle Rohingya op te vangen. Maar dat valt niet
mee in een land dat al zo dichtbevolkt is (ruim 1000 inwoners per vierkante kilometer),
veel armoede kent (gemiddeld inkomen van 200 euro per maand) en geteisterd wordt
door natuurrampen. De grote vraag is wat er met de tenten gebeurd als het regenseizoen
aanbreekt en er kans is op overstromingen en cyclonen. De tienduizenden tenten in het
kamp zijn op heuvels gebouwd en staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominoste-
nen van de berghellingen spoelen. Kerk in Actie steunt de Rohingya-vluchtelingen on-
der meer met voedsel- en hygiénepakketten. U kunt uw gift natuurlijk ook overma-
ken op bank nr : N1 45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie de Voorhof, o.v.v. Ro-
hingya

De diaconie zal de opbrengst van de collecte en de giften die per bank binnenkomen
verdubbelen, zodat we met zijn allen een mooie bijdrage kunnen leveren om deze ramp
proberen in te perken.

2e Collecte:

Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht om
de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppas-
dienst brengen extra kosten met zich mee.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Berichten uit de gemeente:

Overleden:



Bij deze dienst:

Vandaag is de overstapdienst; we staan stil bij jongeren die de basisschool verlaten en naar het
voortgezet onderwijs gaan. Ze kwamen voor het eerst in de kerk toen ze gedoopt werden. Als 4-
jarigen gingen ze voor het eerst naar de kindernevendienst. Nu breekt er weer een nieuwe fase
aan. Als kerkelijke gemeenschap vinden we het belangrijk om stil te staan bij bijzondere momen-
ten en fases in het leven. Voor vanmorgen hebben we als thema gekozen: "IK zorg voor groei’.
Langzaam maar zeker groeien we van baby tot volwassen mens. Je groeit in lengte en gewicht.
Maar ook innerlijk groei je, je vergaart steeds meer kennis en inzicht en leert steeds zelfstandiger
te denken en te leven. Je kunt ook groeien in wijsheid en geloof. In de kerk helpen we elkaar
daarbij. We praten met elkaar over het leven, we horen verhalen uit de Bijbel en proberen daarin
te ontdekken hoe God op en met ons leven betrokken is. We doen dingen samen, zo helpen we
elkaar bij het leven door de kracht van God via andere mensen.

De bijbelverhalen die we vanmorgen lezen gaat ook over groeien en de manier waarop God daar-
bij betrokken is. 'IK” staat niet voor niets met hoofdletters, omdat het God is die voor groei wil
zorgen. We mogen steeds dichter naar HEM toegroeien. Vanuit deze verhalen willen we samen
proberen te ontdekken waarin we nog verder kunnen en willen groeien. Maar ook wat daar voor
nodig is. Een kerkelijke gemeenschap dient goede/vruchtbare grond te zijn, waarop verder groei-
en mogelijk is. Als gemeente kunnen we daarvoor de voorwaarden scheppen, kernwoorden daar-
bij zijn: geloof, hoop, liefde, gastvrijheid, uitnodigend, warmte, respect, openheid......

Voedselbank juni 2018: De maand Juni hebben we helaas geen 'Voedsel' bank!
Het wordt een warme maand dus ruilen we onze traditionele 'Bank’' even in voor

een bank die weet wat het is om in het 'pak' te worden gehesen. De SAP bank!

Alle soorten pakken sap zijn van harte welkom. Het is even door'pakken' maar dan heb-
ben hebben we ook allemaal 'de smaak' te pakken.

Ook voor deze keer: hartelijk dank maar weer!

Fietsen voor Moldavié:

Beste mensen vorige maand schreven wij dat wij gaan stoppen met de transporten.

Wij hopen in augustus nog 1 maal de reis te maken.

Goederen die met dit transport meegaan kunnen tot uiterlijk 23 juni gebracht worden.

Na 23 juni kan er niets mee bij omdat er een vergunning aangevraagd moet worden de lijst kan
dan niet meer gewijzigd worden.

Wij vragen u dan ook niets bij de voordeur te zetten na 23 juni, wij zullen dit dan af moeten voe-
ren met het afval en dan heeft niemand er wat aan.

Hans en Trudi Stoffer 033-2861852

Musical Jakob:

Na de eerste promotieactiviteiten rondom de nieuwe musical hebben we vrij veel enthousiaste
reacties gehad van mensen die graag op de en of andere manier mee willen doen met de musical
Jakob en zich ook al ingeschreven hebben. Hartstikke fijn!

We hebben echter nog meer mensen nodig: zangers/ toneelspelers/ decorbouwers/ techneuten en
logistieck medewerkers. Vanaf nu willen we weer met een speciaal gemaakte website gaan wer-
ken voor onze informatiestroom. Op deze website staat een aanmeldformulier; voor degenen die
zich nog niet ingeschreven hebben, kan dat via deze weg. https://www.musicalwoudenberg.nl/
Mocht dit niet lukken, dan is er eigenlijk altijd wel iemand van ons op zondag in de kerk aanwe-
zig en kun je ons hierop aanspreken.

Op donderdag 6 september is er een algemene informatieavond gepland in de Voorhof. Voor
iedereen die op de een of andere manier meedoet komt er deze avond duidelijkheid over hoe we
het willen gaan aanpakken en plannen. We hopen dat jullie hier naar toe willen komen, meer
informatie volgt nog tzt. ledereen is welkom deze avond!

De rollen zijn ingedeeld in groot, middelmatig en klein. Er zullen in september audities worden
gehouden. Onze instelling is dat iedereen die mee wil doen ook mee mag doen. We willen nie-
mand afwijzen om er met zijn allen iets moois van te maken.

De dinsdagavonden gaan we met de toneelspelers oefenen.

Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar koorleden, we zullen in september gaan starten
en zullen dan elke donderdagavond van 20.00-21.30 gaan oefenen.

De musical wordt gehouden in het laatste weekend van maart 2019.

We maken er met zijn allen een mooi project van!

Angelique, Diane, Petra, André, Hilde en Sierd

Pannenkoekenavond:

23 juni voor ouderen die vaak alleen thuis zitten. Vanaf 17.30 tot 19.30 uur. Kom dus gezellig
met ons ( de jongeren van 4G) pannenkoeken eten bij De Voorhof. Wilt u meedoen? Mail dan
naar Marjolein, email: familie de man@kpnplanet.nl of bel naar 06 54727859. Heeft u geen
vervoer? Dan kunnen wij wat regelen. Kom langs en geef u snel op.

Kerkproeverij: Samen op weg...

Als wij als Christenen het goede nieuws niet aan de wereld vertellen — dat wij niet bang hoeven
te zijn, omdat God met ons is — dan zal een vorm van het nieuws zonder God worden verteld
door de opinie-vormers van deze wereld.

Maar ‘Wees niet bang, want God is bij ons’ is het ware tegengif dat deze wereld nodig heefi —
tegen angst, bezorgdheid, zorgen en stress.

Misschien moeten we het tegengif uitproberen en het dan doorgeven aan onze buren, fa-
milieleden en vrienden! Lees ook in Schakel en website over Kerkproeverij.

Israélreis:

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: ‘mijn droom is een reis naar Israél, naar het land van de
bijbel. Het lijkt mij geweldig om de bijzondere plaatsen die in de bijbel worden genoemd met
eigen ogen te zien, of om ze nog een keer te zien...."

U/jij krijgt de kans om deze droom werkelijkheid te laten worden!!

Bij voldoende deelname willen we in het voorjaar van 2019 naar Isragl gaan. De vertrekdatum
is 22 februari 2019 en we komen weer terug op 3 maart. De reis zal worden georganiseerd door
De Voorhof en de protestantse gemeente van Wemeldinge in samenwerking met Drietour rei-
zen. De kosten van de reis zijn tussen de 1700 en 1850 euro. De daadwerkelijke kosten zijn
athankelijk van het aantal deelnemers en de dollarkoers. In deze prijs zit de vliegreis, 4 sterren
accommodatie op basis van volpension, Excursies, entreegelden, fooien en een Nederlands
sprekende gids.

Meer informatie over deze reis en de indeling van de dagen staat in de Schakel van juni en op
de Website. Als u/jij belangstelling heeft of meer wilt weten neem dan gerust contact op met
Marten Jan Kooistra (06-52684452, dskooistra@mjkooistra.nl)

Verjaardagfonds:

Wij zijn op zoek naar een 1 a 2 lopers want, met de voltooiing van de nieuwbouw in het Groe-
ne Woud wordt deze wijk te groot voor 1 persoon deze moet gedeeld worden. Wij zijn dus op-
zoek naar iemand die een gedeelte van het Groene Woud wil doen vanaf 1 juli. U kunt zich
melden bij: Hans En Trudi Stoffer Kersentuin 49 tel 033-2861852

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.



