10.00 uur  Israélzondag

Predikant : Ds. Marten Jan Kooistra
Ouderling van dienst : Johan de Kruijf
Diaken : Gerry Thiescheffer
Organist : Wim van Hoek
Lector : Sierd Smit
Koster : Erwout Blokhuis
Kindernevendienst : Mariélle Timmerman en August Wijnberg
Zingen :Psalm27: 1 en 6

: Lied 859: 1 en 4
Loflied :Lied 868: 1,2 en 5
Kindernevendienstlied : Wij gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing profeten : Ezechiél 18: 25-32

: Psalm 25: 1 en 2
Schriftlezing Evangelie : Matteus 21:23-32

:Lied 51 b

:Lied 313: 1,2 en 4

:Lied418:12en3
Thema: ’sjoeva: keer je om.....
Over deze dienst
Vanaf 1948 kent onze kerk de jaarlijkse Israélzondag, altijd op de eerste zondag van oktober.
Expres, want juist in deze periode vieren de Joden hun hoge feesten: Het Joodse Nieuwjaar,
Grote Verzoendag, het Loothuttenfeest en Vreugde der Wet. Feesten die Jezus in zijn tijd heeft
meegevierd. Hij werd immers geboren binnen dat oude, uitverkoren volk van God en dat heeft
een diepe betekenis, ook voor ons. Jezus had, om het eens zo te zeggen, niet net zo goed een
Egyptenaar kunnen zijn, of bij wijze van spreken een Nederlander. Nee, zijn verschijning is tot
in alle eeuwigheid gebonden aan dat ene volk, aan het leven en lijden en verwachten van Isra-
&l. Wij die ons naar Jezus noemen mogen dit nooit meer vergeten. Daarom is de belangstelling
van de kerk voor Isra€l niet facultatief, iets wat er bij komt, maar dat je ook weg kunt laten.
Integendeel. Het is een essentieel onderdeel van onze eigen identiteit. Onze kerkorde spreekt,
over onopgeefbare verbondenheid. Onopgeefbaar.... dat betekent niet: kritiekloos of zonder
vragen. Het betekent wel: betrokken, betrouwbaar en alert op nieuwe vormen van antisemitis-
me die - ook in Nederland- soms zomaar de kop op steken. Daarom: Israélzondag. Een zondag
om te leren en te vieren, rondom de open bijbel. We vragen ons af hoe wij als gemeente van
Christus verbonden kunnen blijven met Gods volk Israél, maar ook hoe wij als mensen ver-

bonden kunnen blijven met de Bron, met de wortels van ons geloof.

A"\ protestantse Gemeente
LW 4 De Voorhof Woudenberg

18.30 uur: Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 8 oktober 2017

10.00 uur: Ds. Marten Jan Kooistra

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt voor de aanschaf
van de wekelijkse bloemen.

16.30 uur: ds. Pieter Koekkoek Dienst Kerk en School
Collecte: te bepalen door de kindernevendienst.

1 oktober 2017

Zestiende zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Korteweg — Schans 64 en naar Hr. Dijkgraaf
— Schans 36. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt
zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Voorbeden:
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

1e Collecte: Kerk en Israél. De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar
kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het
hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de
liefde voor het volk Israél, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israél en
bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbon-
denheid met Israél concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over
Israél, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ont-
moetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israél Onderweg,
dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combi-
neert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

2e Collecte:: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automa-
tisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te
beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financi€le administratie op een effici-
énte manier uit te voeren.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Dhr. Meerbeek, Kersentuin 44, is nog opgenomen in het Meander Medisch Centrum,
Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort.

- Mevr E. Jansen, Kersentuin 57 is opgenomen in het verpleeghuis Birkhoven,
Soesterweg 535, 3819 BB in Amersfoort.

- Dhr. Hans Bijker, Vondellaan 35 heeft een longtransplantatie ondergaan.

Adres is : UMC, Longafdeling, B-west, kamer 26, Heidelberglaan 100, 3584 CX
Utrecht.



Voedselbank:

Gelukkig was het nooit nodig om met de deegroller te zwaaien.

om uw aandacht te trekken want iedere maand kunnen we zeer tevreden zijn met uw bijdrage.
Waarvoor hartelijk dank overigens. Nee, de deegroller is op een meer constructieve manier
te werk gesteld en het resultaat daarvan ligt in de winkel. Deegwaren, pasta's, zoals spaghet-
ti, vermicelli, lasagne, enz. Dus, september maand is sliertjes maand. Met dank !

Actie van deze Amnesty zondag:

Schrijfactie Nigeria: politie intimideert prominente activist. Activist Maurice Fangnon uit
Nigeria komt op voor sloppenwijkbewoners die uit hun huizen worden gezet. De politie pakte
hem in juli 2017 op in een poging hem het zwijgen op te leggen.

Fangnon beschuldigt twee leden van een invloedrijke koninklijke familie van brandstichting
en moord. Dit vond plaats toen de overheid eind vorig jaar leden van de Otodo-Gbame ge-
meenschap dwong hun huizen te verlaten. Volgens ooggetuigen waren de twee mannen aan-
wezig bij aanvallen op enkele bewoners door gewapende mannen. De huizen moesten ge-
ruimd omdat de koninklijke familie het land opeiste. Fangnon meldde de aanvallen bij de
politie. De politie pakte hem echter op en beschuldigde hem er van valse informatie te hebben
gegeven. Hij is op borgtocht vrij, maar er loopt nog een onderzoek tegen hem.

Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!!  www.woudenberg.amnesty.nl

Moeilijke Bijbelteksten:

Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat hier nu, en waarom staat
dat in de Bijbel? Tekstgedeelten waar zelden of nooit over gepreekt wordt en waarvan de
betekenis duister blijft. Een aantal van deze teksten willen we eens nader bekijken. We kijken
wat er nu precies staat, in welk verband we het kunnen lezen en proberen te ontdekken waar
ze vandaan komen. Als er gemeenteleden zijn die zelf een dergelijke tekst zijn tegen gekomen
en daar vragen over hebben kunnen zij dit aangeven. We gaan er dan samen naar kijken.
Dinsdag 3 oktober om 20.00 uur in De Voorhof. Leiding: Ds. Pieter Koekkoek.

Creatieve ochtend:

Op woensdagochtend 4 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, quilten, kaarten maken
of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om
te sjoelen, een kruiswoordpuzzel te maken, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het
genot van een kopje koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken
U bent weer van harte welkom!

Sarianne van Oosterum. Tel. 033 2864483

Filosofisch Café:

Op 5 oktober is er weer een Filosofisch Café. De Theoloog des Vaderlands, Janneke Stege-
man, wil met ons o.a. nadenken over onze identiteit. Zelf zegt ze daarover: ‘Ik denk dat Ne-
derland zich in een identiteitscrisis bevindt. Dat merk je bijvoorbeeld door de discussie over
racisme en ons koloniale verleden. Het gaat niet om het is het oppoetsen van een glanzende,
onschuldige Nederlandse identiteit gebaseerd op een even prachtige christelijke traditie. Deze
‘oplossing’ die Buma aandraagt werkt niet en is zelfs gevaarlijk. Volgens mij moeten we het
juist nodig hebben over de lastige kanten van onze geschiedenis en de rol van kerk en theolo-
gie daarin.” Dat belooft een pittig gesprek!

Kom meepraten in de soos van De Voorhof, aanvang 20.00 uur.

Dienst van Kerk en School:

Volgende week (8 oktober) is de middagdienst een dienst van Kerk en school. De dienst is
met name bestemd voor de onderbouw van de basisschool. Aanvang 16.30 uur

Thema is: 'Aan tafel'

Aan de uitgang van de kerk worden leesroosters uitgedeeld. Deze zijn met name bestemd
voor hen die geen kinderen op de Julianaschool hebben.

Informatie over Project Zorgmaatje van de Diaconie:

Vanuit de taakgroep Diaconie zijn wij gestart met het Project Zorgmaatje, een project om
mantelzorgers te ontlasten in hun zorg voor partner, ouder of kind. Via de wijkteams hebben
we geprobeerd in kaart te brengen of hiervoor belangstelling is. Voor één aanvraag is een
oplossing gevonden: een vrijwilliger kan regelmatig oppassen bij iemand, zodat de partner
zijn hobby kan uitvoeren. We zijn nu een aantal maanden verder en we vragen ons af of er
voor deze zorg meer interesse is binnen De Voorhof. We zouden graag mantelzorgers en vrij-
willigers aan elkaar willen koppelen, als we voldoende aanvragen krijgen. Op dit moment
hebben we 2 vragen voor een vrijwilliger: 1 persoon wil graag eens met iemand scrabbelen en
iemand anders wil graag op een zaterdag boodschappen doen bij de Albert Heyn. Deze per-
soon heeft hier begeleiding bij nodig, maar kan heel goed aangeven wat hij wil.

Als u er als mantelzorger naar uitziet om af en toe met een rustig gevoel even weg te kunnen
of u wilt als vrijwilliger graag iets betekenen voor uw medemens, dan kunt u zich aanmelden
bij: Gerry Thiescheffer, tel. 033-2866720, gerrythiescheffer@kpnmail.nl  of

Helen Jansen, tel. 033-4611466, helen57jansen@hotmail.com beide diaken van de gemeente
De Voorhof. Wij hopen dat wij elkaar op zo’n manier een beetje kunnen helpen en iets voor
onze naasten kunnen betekenen.

Vanmiddag, 1 oktober, Zangdienst in de Dorpskerk te Maarsbergen:

Thema “Dag en nacht”. Met medewerking van Adrie Duizendstra, Nel Appeldoorn en Ton
Kaljee. Aanvang 15.30 uur en na afloop koffie en thee in het gebouwtje achter de kerk. Van
harte welkom.

Anneke Methorst

Levering en bestelling personenboek:

Vanaf vandaag kunnen bestelde personenboeken tegen betaling van 3 euro worden meegeno-
men. Deelnemers kunnen het nieuwe personenboek bestellen via

Jannette Maijen, 06-11286220, Gerda van den Brink, 06-13794955
gemeentegids@pkndevoorhof.nl

Bevestiging en Intrededienst ds. Marten Jan Kooistra:
De foto’s die Betting Kroese heeft gemaakt tijdens deze dienst zijn te bekijken via:
https://www.myalbum.com/album/tHiGOnCgau2P

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.



