10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken

Organist

Lector

Koster
Kindernevendienst

Startzondag

Zingen:
Gebed voor de nood van de wereld met

Kindernevendienstlied
Schriftlezing
Schriftlezing

Gedachtenis

Voorbeden:

: Ds. Pieter Koekkoek

: Gerda van ‘t Foort

: Kees van Wolfswinkel

: Berend van Surksum

: Carolina van der Krans

: Bertus Brouwer

: Mariglle Timmermans en August Wijnberg

: Psalm 98: 1,2

: Lied 367b

1 Elb 357 :

: “Wij gaan voor even uit elkaar”
. Deuteronomium 15:1-6a

:Elb 213

: Handelingen 4: 32-37

: Lied 687: 1,2

: Lied: 993: 1,234 en 7

: Psalm 84: 3,4 (oude berijming)
:Lied 418:1,2,4

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!

18.30 uur Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:

Zondag 10 september 2017
10.00 uur: Ds. Pieter Koekkoek,

Collecte:
Missionair werk en kerkgroei.

Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediénten van Kloosterwelle,
een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland),
tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Hier kun je even loskomen van de wereld”,
zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd,
maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De

wekelijkse vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan

gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.”

18.30 uur: Geen Dienst
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Twaalfde zondag na Trinitatis

Bloemen:

De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. H. Lamberink-v.d. Veen - Tabaksland 52 en
naar de Fam. Bosman - Hoefblad 78. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen
wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Collecte:

1e Collecte: Voedselbank, DELEN van wat ons gegeven is met minder fortuinlijken.
Het thema “DELEN” komt nergens beter tot uiting als tijdens de collecte, daarom is de
collecte vandaag bestemd voor de Voedselbank Amersfoort.

Ondanks dat er overal geruchten zijn dat de crisis voorbij is , geeft dat voor mensen die
in de bijstand zitten of werkeloos zijn geen enkele verandering in hun situatie en blijven
velen nog steeds athankelijk van de voedselbank. Daarom willen wij met deze collecte
het werk van de voedselbank ondersteunen. We rekenen op uw bereidwilligheid om
hierin te willen DELEN.

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten vallen die door onze
muziekcommissie worden ontwikkeld.

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Berichten uit de Gemeente:

- Mevr. van Kampen, Kersentuin 67 is nog opgenomen in het Meander Medisch Cen-
trum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort

- Mevr. E. Jansen, Kersentuin 67 is vanuit het ziekenhuis naar het verzorgingshuis Birk-
hoven, Soesterweg 535, 3819 BB te Amersfoort gegaan

Huwelijk:

Jacqueline van Bentum en Frans van Ledden treden op zaterdag 9 september in het hu-
welijk. Het huwelijk zal ingezegend worden in De Voorhof om 14.30 uur door Ds. Dick
Steenks uit Wemeldinge.

Overleden:

Op 25 augustus 2017 is Elisabeth Smit-van den Born overleden, Koning Willem II1
straat 4, op de leeftijd van 81 jaar. Op 30 augustus is er een afscheidsdienst geweest in
de Voorhof, waarna de crematie heeft plaats gevonden in Ede.



Voedselbank:

Gelukkig was het nooit nodig om met de deegroller te zwaaien.

om uw aandacht te trekken want iedere maand kunnen we zeer tevreden zijn met uw bijdra-
ge. Waarvoor hartelijk dank overigens. Nee, de deegroller is op een meer constructieve ma-
nier te werk gesteld en het resultaat daarvan ligt in de winkel. Deegwaren, pasta's, zoals
spaghetti, vermicelli, lasagne, enz.

Dus, september maand is sliertjes maand.

Met dank !

Startactiviteit voor de tieners:

Op 23 september willen we het jaar met de tieners van 4G spetterend beginnen, de bedoeling
is om te gaan kanoén en een lekker hapje te eten met elkaar.

We zullen alle kinderen persoonlijk g
een uitnodiging sturen die in de leef-
tijdscategorie zitten voor 4G. Mocht
het gebeuren dat je geen uitnodiging
ontvangt of dat je graag een vriendje
of vriendinnetje mee wilt nemen,

graag contact opnemen met Hilde
hberk2000@hotmail.com.

Iedereen is welkom!

We willen met Peter, Albert, Marjolein
en Jaap als leiding er een actief, gezel-
lig en inhoudelijk jaar van gaan ma-
ken!

Creatieve ochtend

Op woensdagochtend 6 september wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend geor-
ganiseerd.

Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, quilten, kaarten maken of ge-
woon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te
sjoelen, een kruiswoordpuzzel te maken, een krant of een tijdschrift te lezen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend
van te maken

U bent weer van harte welkom!

Sarianne van Oosterum

0332864483

Contactmiddag

De eerste contactmiddag wordt gehouden op dinsdag 12 september.

Aanvang: 14.30 uur. De heer Bosman uit Barneveld vertelt over het leven aan boord van een
Shell tanker. Als u opgehaald wil worden belt u dan naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700.
Graag tijdig bellen.

Ineke v.d. Arend.

Personenboek:

Leuk dat het personenboek uitbreidt en dat we ook aanmeldingen mochten ontvangen
van nieuwe inwoners. Laatste kans: Meld u ook nog snel aan of geef wijzigingen door,
uiterlijk zondag 3 september via www. pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek of via
het formulier dat in de kerk ligt en deponeer deze in de brievenbus van De Voorhof.
BESTELLING:

Deelnemers kunnen het personenboek ook al bestellen via
gemeentegids@pkndevoorhof.nl of via Janette of Gerda. Prijs 3 euro.

De levertijd is zo snel mogelijk in september.

Jannette Maijen, 06-11286220

Gerda van de Brink, 06-13794955

gemeentegids@pkndevoorhof.nl

Zijn handen

Het zijn de handen van de Heer
Die ons vasthouden in dit leven
Hij wil ons met liefde omgeven,

Het zijn de handen van de Heer
Die ons beschermen, dag en nacht
Hij houdt over ons trouw de wacht.

Het zijn de handen van de Heer
Die naast ons zijn om ons te leiden
En nooit van ons zullen scheiden.

Het zijn de handen van de Heer
Die ons door het leven dragen
Met alle moeilijkheden en vragen.

Het zijnde handen van de Heer
Die ons de juiste wegen wijzen
Zodat we nooit verkeerd reizen.

Het zijn de handen van de Heer
Die uitnodigen om tot Hem te gaan
Hij zal ons in Zijn liefde gadeslaan

Informatie over De Voorhof: www.pkndevoorhof.nl
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.



