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ZONDAGSBRIEF 

 

Symbolische Bloemschikking voor Vredeszondag. 
‘Wapen je met Vrede’ 

De takken, die ‘ontspruiten’ uit de stam van Isaï, vormen een V. 

De V is omwikkeld met hedera. (klimop) 

Bij de voet staan gele bloemen, die het licht, de zon verbeelden.  

Samen met het groen van de blaadjes vormen zij het Teken van Hoop 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. En Mw. Van Egdom, Kon. Em-

mastraat 15 en naar Mw. Vinke – Donker, de Steen 1d. Het zou fijn zijn als 

een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de 

dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: Vredeswerk. Geef vrede, Heer! Niet voor niets wordt dit lied 

graag gezongen in de kerk. Want echte vrede is vaak ver te zoeken. Oorlogen 

en gewapende conflicten zijn aan de orde van de dag, met alle ellende van 

dien. IKV Pax Christi en ook het Vredeswerk van de Protestantse Kerk zetten 

zich met hart en ziel in voor wereldwijde vrede. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de 

commissie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mevr Lamberink-Winters is opgenomen in het verpleeghuis Heerewegen. 

Arnhemse Bovenweg 20-78, 3708 AD Zeist. 

-Mevr van Kampen is opgenomen in het Militair revalidatie centrum Aarden-

burg. Molenweg 3, 3941 PW Doorn in Doorn. 

 

 

 

  

 

 

10.00 uur       Vredeszondag 
Predikant          : ds. D.H.J. Steenks en diaken dr. M. Sarot 

Ouderling van dienst             : Bert Boels 

Diaken              : Henny Voogt 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : dhr. J.H. Thiescheffer en mw. A. Slaghekke 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen  

Er is een liturgie 

 

Voorbeden: 

Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 

de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 

 

 

 

 

 

18.00 uur: Geen Dienst   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  28 september 2014  

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , waaronder o.a. de kosten ter ondersteuning van de 

voedselbank. 

  

 

18.30 uur:  ds. Dick Steenks Thomasviering “Hof van Eden” 

 

 

 

 

              21 september 2014 

          Veertiende zondag na Trinitatis 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

 

WAPEN JE MET VREDE: 

Vredesorganisatie PAX organiseert van 20 t/m 28 september de Vredesweek. Het motto is:  

" Wapen je met vrede" Aandacht wordt gevestigd op de kernwapens. Het wapen dat bijna 70 

jaar geleden zoveel slachtoffers eiste in Hiroshima en Nagasaki. Om het gevaar van deze in-

humane massavernietigingswapens, die in een paar seconden honderdduizenden slachtoffers 

kunnen maken, te keren  is een internationaal juridisch verbod nodig. Dit is inmiddels al eer-

der succesvol gelukt voor landmijnen en clustermunitie. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig 

om een verbod op kernwapens op de politieke agenda te zetten. Doe mee en teken dit burger-

initiatief op www.tekentegenkernwapens.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met PAX via info@paxvoorvrede.nl of 030-233 3346 Bron: Nieuwsbrief Kerk in Actie 

In de hal van de kerk ligt de Vredeskrant voor u klaar.  

 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Zondag  5 oktober  is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegenheid 

om met elkaar koffie te drinken in de soos.  En niet op 28 september. Deze keer zou iedereen 

iets van eten mee brengen.  Laat het even aan elkaar weten omdat men eten zou mee brengen. 

Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te zijn of iets leuks doen. Aan het einde eten we 

gezamenlijk. Kom gerust de deur staat open. 

 

 

Bijzondere dienst 28 september om 18.30 uur: 

Op 28 september om 18.30 uur is er een bijzondere dienst, dit keer een Thomasviering met 

als thema ‘in de Hof van Eden’. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen, voor 

gelovigen met vragen en voor mensen die persoonlijk en creatief contact willen maken met 

God. In een Thomas-viering zijn gebruikelijk 3 momenten: de bijbel komt ter sprake; in het 

midden is er een ‘Open Ruimte’ (ook wel ‘heilige chaos’ genoemd) – hierin kan iedere bezoe-

ker op één of meer plekken in de kerkruimte contact maken met het en er is een afsluitend 

deel met gebeden en zegen. In deze Thomasviering maken we de nieuwe naam bekend van de 

bijzondere avonddiensten op de vierde zondag van de maand.  

Iedereen van harte welkom ‘in de hof van Eden’! 

 

 

Beste Voorhofleden: 

Zo, de cantorij is weer enthousiast begonnen met het instuderen voor Dankdag. Onze cantrix 

had prachtige muziek meegenomen voor een 4-stemmig koor, dat zijn wij.........ware het niet 

dat....[zie laatste Schakel]. Tja ik moet toch een dringendere oproep doen aan de man-

nen!!!!!!!Het zal toch niet zo zijn dat we een dameskoortje gaan worden......niet dat daar iets 

mis mee is maar wat mannen maken het geheel toch wat completer. Wij zingen graag en wij 

willen het graag ook mooi ten gehore brengen en dan zou het fijn zijn dat we wat versterking 

krijgen. Momenteel hebben we maar 1 bas (maar wel een goede) en 1 goede tenor maar dat is 

te weinig en voor beide heren is het ook niet echt leuk! Kom op 24 september a.s. om 18.45 

uur. DIT IS ECHT EEN SERIEUZE OPROEP! We zingen op de woensdag 1x/2 weken.  

Met vriendelijke groet. Diet Karel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderroosters: 

Graag wil ik van alle taakgroepen, commissies of praatgroepen een zo compleet mogelijk 

rooster ontvangen. Het is een druk seizoen en er zijn al een aantal lastige situaties ontstaan. 

Dus graag z.s.m sturen naar: geradelange49@gmail.com of even aan mij geven in de kerk. 

Alvast hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


